-
P
&

Rl o ¢
:?J

-

Cr 2%
" r
~al ‘ ;,
Maranathakerk

Spakenburg-Zuid

Zondag 22 oktober 2023
(08.45 uur / 10.30 uur)

Lezen: Genesis 25:1-11

Tekst: Genesis 25:11

Wie denkt dat God dood is,

Kent de levende Christus niet.

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

LEVEN BIJ DE BRON VAN ZEGEN

De HEER had Abraham uitgekozen om een bijzondere rol te spelen in zijn
verlossingsplan. Dat is de reden dat Hij Abraham zegende. Nadat Abraham stierf,
hield de zegen van God niet op. De zegen ging over op Isaak. De dood van
Abraham weerhoudt God er niet van op verder te gaan met zijn plan. Dat is
vandaag niet anders. God is nog steeds van plan om de wereld te redden.
Daarvoor had Hij Abraham uitgekozen (Gen.12:3). Uit Abrahams nageslacht zou
de Redder geboren worden. En dat is ook gebeurd: Jezus is geboren. Jezus bereidt
nu in de hemel zijn wederkomst voor. Dan is Gods reddingsplan voltooid en komt
de nieuwe wereld van recht en gerechtigheid. Die wereld lijkt vandaag de dag
verder weg dan ooit. Maar de tekst bemoedigt ons: God werkt verder.

Isaak gaat bij de bron Lachai-Roi wonen. Deze naam betekent: “De levende die
mij ziet”. Je kunt wel eens het gevoel krijgen dat God iets of iemand van vroeger
is. God lijkt uit het dagelijks leven verdwenen te zijn. Maar God is de levende! We
kennen Hem toch in Jezus Christus? Jezus heeft de dood overwonnen en daar
mogen wij in delen. Daarom kunnen we in al het verdriet dat de dood oproept
verder kijken dan het graf. God is de levende God die naar ons omziet!
Lachai-Roi: “De levende die mij ziet”. God ziet onze pijn en het gemis dat we
kunnen ervaren. Hij ziet ook ons onvermogen om te doen waarvoor wij
geschapen zijn: leven vanuit liefde. En het gaat Hem aan het hart. Daarvoor
stuurde Hij zijn Zoon naar de aarde. Om ons te troosten en ons de weg van
redding te wijzen, de weg van Christus. Daar gaat het in Genesis 25 al over. Isaak
is een schakel op de weg naar de komst van Jezus. God ziet ons. Dat is geen
goedkope troost, maar daar is de hoogst mogelijke prijs voor betaald: het leven
van Jezus! We zijn kinderen van God en mogen leven bij de bron van zegen.
[saak gaat wonen bij een bron. Bronnen waren in die tijd van levensbelang.
Geestelijk gezien is dat met God net zo. Hij is de bron van zegen. Alleen dankzij
Hem kunnen wij leven vanuit liefde. Daarom is het zo belangrijk dat wij echt met
Hem leven. De liefde van God gaat dan ons leven stempelen. Dan kunnen wij in
gehoorzaamheid aan Hem leven. Dat vraagt zelfverloochening want dat doen we
van nature niet. God moet dat met zijn Geest in ons bewerken. God zij dank
hoeven wij dat niet zelf te doen. Dat zou vermoeiend en frustrerend zijn. God wil
het ons geven: we mogen putten uit zijn bron.

In een wereld waarin de dood heerst mogen wij leven bij de bron van zegen. De
zegen droogt niet op. Omdat God de levende God is. Die naar ons omkijkt. Leef
daarom met de HEER!

f Leesrooster komende week: \

Maandag: Genesis 12:1-9
Dinsdag: Genesis 25:19-34
Woensdag: Matteiis 3:1-12

Donderdag: Johannes 4:1-15
Vrijdag: Johannes 7:37-52

K Zaterdag: Hebreeén 11:8-22/

/ Om over na te denken:

o Leefje daadwerkelijk bij en uit
de bron van zegen?

e In hoeverre kun je vanuit het
geloof verder kijken dan het
graf?
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Punten voor geloofsgesprek:

e Inhoeverre ervaar je het dat God

de levende God is?

e Inhoeverre ervaar je dat God

K echt naar ons omziet?

/

Bij deze preek heb ik ook een
Podcast gemaakt. Zoeken op
iTunes, Soundcloud of Spotify
naar: Preekkast.
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