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Lezen: 2 Petrus 1:1-11 
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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

HET EVANGELIE: EEN PAK VAN MIJN HART! 

 

“Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom 

leven” zegt de tekst. Het evangelie begint niet met de oproep om vroom te leven, 

maar met de proclamatie dat God ons alles geeft wat we voor een vroom leven 

nodig hebben. Vroom leven is geen (tegen)prestatie van ons, maar een geschenk 

van God! Nu is het zo dat je je daar te goed voor kunt voelen. Leven van de geef is 

voor ons niet zo aantrekkelijk. We willen alles liever zelf doen en de touwtjes in 

handen houden. Ook op het gebied van het geloof. Maar dan blijven we met lege 

handen achter. Je kunt ook - behalve je er te goed voor voelen – wantrouwend 

zijn: “We krijgen het gratis? Er zal dan wel een addertje onder het gras zitten. Zo 

gemakkelijk kan het toch niet zijn?” Petrus zegt onomwonden dat God alles geeft 

wat we nodig hebben om vroom te leven. Misschien denk je: “Geldt dat ook voor 

mij? Ik, met mijn verleden?” Petrus schrijft aan heiden-christenen. Aan mensen 

die alles hadden gedaan wat God verboden had. Hij zegt dan niet: “Ik wil eerst 

even met jullie praten”. Nee, vers 2 zeg dat er voor hen genade en vrede in 

overvloed is. Je mag het gewoon aanpakken. 

Om het vervolgens ook uit te pakken en ermee aan de slag te gaan. Om, aldus de 

tekst, vroom te leven.  Petrus gebruikt een woord van een belangrijke Griekse 

deugd. Door vroom te leven (ook wel vertaald met godsvrucht) hoopten de 

Grieken de gunst van de goden te verkrijgen. Petrus geeft een christelijke 

invulling aan vroom leven. We leven niet vroom om God gunstig te stemmen. Hoe 

zouden we ooit kunnen? Bovendien: God is ons al gunstig gestemd! Wij hoeven 

en kunnen God niet gunstig te stemmen. Ook niet door vroom te leven. Vroom 

leven is geen voorwaarde voor Gods liefde, maar het doel van zijn liefde. God redt 

ons en wil ons denken en doen veranderen. Door vroom te leven komen wij als 

mens echt tot ons recht. 

In de tekst heeft Petrus het over kennis. Hiermee doelt hij niet op wat wij 

rationele kennis noemen. Die is ook in het geloof heel belangrijk, maar je kunt 

heel veel van de bijbel weten zonder te geloven. In de bijbel veronderstelt kennis 

een relatie. God kennen dat betekent dat je in Jezus Gods liefde en genade ziet. En 

dat je je daar in geloof aan overgeeft. Daarom de vraag: ken je Jezus echt? Zie je 

in Hem daadwerkelijk Gods genade? In het evangelie begint het allemaal met 

Gods genade. Met zijn onverdiende liefde voor ons. Het evangelie is een pak van 

mijn hart. Je mag het in geloof aanpakken. Om het vervolgens uit te pakken. 

Omdat je Jezus Christus kent. 

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Luks 5:1-11     

Dinsdag: Matteüs 26:57-75     

Woensdag: Johannes 21:1-19        

Donderdag: 1 Petrus 1:1-21          

Vrijdag: 1 Petrus 2:1-10   

Zaterdag: Romeinen 5:1-11 

   

 

   

Om over na te denken: 

 

• Is het evangelie echt een pak van 

je hart? En waar blijkt dat uit? 

• In hoeverre leef jij vroom? En 

wat versta je eronder? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre ken jij Jezus? 

• Wat kun je doen om te groeien in 

het kennen van Jezus? 

 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                                 

                            

                                          

mailto:g.v.h@kpnmail.nl

