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Praten over zonde is zonde

wanneer het niet tegelijk over het

evangelie van Jezus Christus gaat!

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

VERTROUW OP JEZUS CHRISTUS...

In de wet eist God van ons dat wij Hem en elkaar voor de volle honderd procent
liefhebben. Geen enkel mens - hoe dicht hij ook bij God leeft - kan dat. Dat
wordt door Zondag 2 “ellende” genoemd: wij zijn door de zonden vervreemd
van God. Dat is wat de wet van God ons leert.

En dat is schrikken. Wij zijn niet alleen maar slachtoffer van de zonde, wij
dragen er ook verantwoordelijkheid voor want wij zijn het die niet volmaakt
liefhebben. Dat was in het paradijs anders. Maar sinds de zondeval is de mens
erop uit God en zijn naaste te haten. (antw. 5). Dit wil niet zeggen dat ieder
mens moreel gezien een monster is. We kennen ook allemaal wel mensen die
zich belangeloos inzetten voor andere mensen. Maar dat neemt niet weg dat het
bijbels mensbeeld ronduit negatief is. De geschiedenis bewijst keer op keer dat
de mens slecht is. Er hoeft maar iets te gebeuren en zogenaamde “nette”
mensen veranderen in beesten. Ook christenen doen steeds weer verkeerde
dingen (Rom.7:18,21). We schieten tekort in het leven in liefde. We missen
daarmee ons doel. Dat is zonde!

Aleid Schilder zegt dat Zondag 2 en 3 mensen depressief kan maken. Ook zou
het mensen bang maken voor God. Dit kan een reéel gevaar zijn. Als je als niet
zo'n positief zelfbeeld hebt kunnen Zondag 2 en 3 er behoorlijk inhakken.
Daarom is het zo belangrijk om deze zondagen niet los van de rest van de
Catechismus te lezen. Zondag 1 zet alles in het licht van het evangelie: je bent
gekocht en betaald met het bloed van Christus. Daar begint het allemaal mee!
Waarom dan toch over “zonde” praten? Omdat daardoor Gods genade nog
mooier wordt. Hoe meer je je zonden ziet, hoe helderder het licht van Gods
liefde schijnt. Bovendien worden we daardoor aangespoord om bij Christus te
schuilen. En dat mogen we doen in het geloof dat Hij ons iets fantastisch geven
wil. Jezus repareert namelijk wat bij de zondeval kapot gemaakt is. Door Gods
Geest worden wij nieuwe mensen die weer in en uit liefde gaan leven. Als Jezus
terugkomt mogen wij op de nieuwe aarde leven als volmaakte mensen. En tot
die tijd mogen wij met vallen en opstaan groeien in dat nieuwe leven.

Zondag 2 en 2 geven een scherpe en pijnlijke analyse. Niet om ons met het mes
in de buik te laten zitten, maar om ons aan te sporen alles van Christus te
verwachten en in geloof alles aan te nemen wat God ons door zijn Geest geven
wil: weer mens worden zoals God het heeft bedoeld!

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Genesis 3:1-24
Dinsdag: Psalm 51
Woensdag: Lukas 5:1-11
Donderdag: Romeinen 3:1-20
Vrijdag: Romeinen 5:12-21

k Zaterdag: Romeinen 7:7-12j

/ Om over na te denken: \

e Ben jij door de Geest van God op-
nieuw geboren (antw.8)?

e Inhoeverre verlang je naar het
nieuwe leven dat God je nu al

k geven wil? /

@tellingen voor geloofsgesprelm

e In de kerk wordt tegenwoordig
te weinig over de zonde gespro-
ken.

e [k wordt alleen maar somber en

onzeker als ik hoor dat ik een

K zondaar ben. /
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