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Het avondmaal smaakt naar

zoveel meer!
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DE GEEST ROEPT ONS AAN TAFEL!

Jezus spreekt indringende woorden in Johannes 6: “Wie mijn lichaam niet eet en
mijn bloed niet drinkt, heeft geen leven. (vs.53). Daarmee laat Jezus zien dat wij
niet zonder Hem kunnen. We hebben Hem broodnodig. En God zij dank hoeven
we ook niet zonder Jezus. Aan het avondmaal krijgen we op symbolische wijze
zijn lichaam te eten en zijn bloed te drinken.

En dan gebeurt er wat! De Geest zorgt ervoor dat wij aan het avondmaal deel
krijgen aan Christus, dat we één worden met de Zoon van God. Hoe dat precies
gebeurt kunnen we niet zeggen. Dat is een mysterie. Door de eenwording met
Christus wordt aan het avondmaal onze geestelijke honger gestild. Deze
geestelijke honger heeft ieder mens. ledereen denkt immers na over de vraag
waarom hij leeft en wat het doel van zijn leven is. Mensen proberen op allerlei
manieren de geestelijke honger te stillen. Veelal door te vluchten in van alles en
nog wat: status, geld of wetenschap bijvoorbeeld. Of we proberen door drugs en
overmatig alcoholgebruik de honger de kop in te drukken. Tevergeefs: want
alleen God kan in en door Christus onze geestelijke honger stillen. We mogen aan
het avondmaal één worden met Hem.

En die eenwording gaat oneindig ver. Als God naar ons kijkt ziet Hij niet onze
zonden, maar de zondeloosheid van Jezus. Niet onze lauwheid, maar Jezus’
gehoorzaamheid. God rekent ons alles toe wat Jezus heeft verdiend. Daarom
roept de Geest ons aan tafel: Hij wil ons één maken met Christus.

Dit is echter geen automatisme. Wij moeten in geloof avondmaal vieren. Wij
moeten aan tafel Christus gedenken. Nu is gedenken in de bijbel altijd meer dan
je richten op iets uit het verleden. Gedenken is je richten op het verleden en dat
vervolgens bepalend laten zijn voor het heden. Zo moeten wij ons op Christus
richten. Kijken naar zijn verlossingswerk, daarop vertrouwen en vervolgens
Christus de Heer van ons leven laten zijn.

Ons leven met God wordt aangevochten. Het kan onder druk staan, ons zicht op
God kan vertroebeld worden. Mede daarom heeft de Heer het avondmaal
ingesteld. Om, antwoord 79, "onze ziel tot het eeuwige leven" te voeden. Zo wil
God iedere keer weer ons geloof versterken. Tot de dag van zijn wederkomst en
Jezus de wijn nieuw zal drinken met ons in het Koninkrijk van zijn Vader.
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Maandag: Lukas 22:8-20
Dinsdag: Johannes 6:22-40
Woensdag: 1 Korinte 11:17-34
Donderdag: 2 Korinte 5:11-21
Vrijdag: Kolossenzen 2:1-15

Leesrooster komende week:

k Zaterdag: Hebreeén 10:1-10/
/ Om over na te denken: \

In hoeverre ervaar je bij de viering
van het avondmaal de eenheid met
Christus?

Hoe richt je je bij het vieren van

K het avondmaal echt op Christus?/

ﬂ’unten voor geloofsgesprek:\

o Stelling; we

Kvieren.

Kun je elkaar vertellen welke
rol het
geloofsleven speelt?

avondmaal in je

zouden iedere

moeten

/
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