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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

LEVEN MET DE MOED DER HOOP… 

 

Het is één van mijn lievelingsbijbelteksten: “De leerlingen die van onze komst 

hadden gehoord, kwamen ons vanuit Rome tegemoet (…) en toen Paulus hen zag 

dankte hij God en vatte moed.” Je leest er makkelijk  overheen: Paulus vatte moed. 

Ook Paulus liet dus kennelijk wel eens de moed zakken. Ook hij liep niet altijd op 

de toppen van zijn geloof. Alles wat hem overkomen was – zijn arrestatie en 

gevangenschap en de schipbreuk - was hem niet in zijn koude kleren gaan zitten. 

Het is geen teken van ongeloof als de moed ons in de schoenen zinkt omdat we 

moeilijke dingen meemaken in ons leven. We bevinden ons in goed gezelschap… 

 

Paulus is op weg naar Rome. Gemeenteleden uit deze stad kwamen hem 

tegemoet. De geboeide apostel kreeg een vorstelijk onthaal. Paulus vatte daar 

moed uit. Het gaf hem weer hoop. Paulus ervoer dat hij er niet alleen voorstond, 

maar dat hij onderdeel was van het lichaam van Christus. Dat is vandaag niet 

anders. Wat kun je – als je het moeilijk hebt – veel steun hebben aan 

medegelovigen die voor je bidden en er voor je zijn. Ik heb dat gelukkig ook meer 

dan eens mogen ervaren. Uiteindelijk is het God die ons kracht geeft – Paulus 

dankte God ook (vers 15) – maar Hij werkt via mensen! Zo mogen ook wij andere 

mensen tot steun zijn. God wil ons daarvoor inschakelen. Als de moed ons in de 

schoenen zinkt, mogen wij er zijn voor elkaar. 

 

Zo kunnen wij leven met de moed der hoop! Omdat God trouw is. Die trouw zien 

we ook in het tekstverhaal. God had Paulus twee jaar eerder gezegd dat Paulus in 

Rome van Hem zou getuigen (Hand.23:11). Het leek er niet van te komen, maar 

God is trouw. Paulus bereikt Rome. Die trouw is een bewijs van Gods liefde. Want 

het was uit liefde van God dat Paulus naar Rome moest. Rome was het centrum 

van de toenmalige wereld en uitgerekend daar moest Paulus getuigen over Jezus.  

Het laat zien dat God de hele wereld op het oog heeft. Dat was als vanaf de 

schepping Gods plan en God is trouw aan dat plan. Dwars door alle zonden en 

gebrokenheid heen werkt God ook vandaag nog aan zijn plan. Een plan dat 

uitloopt op de komst van Gods Koninkrijk als God alles nieuw gaat maken. Daar 

mogen wij elkaar ook mee bemoedigen. En zo leven wij met de moed der hoop. 

Omdat God eeuwig trouw is. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 21:27-40      

Dinsdag: Handelingen 23:12-35     

Woensdag: Handelingen 25:1-12   

 Donderdag: Handelingen 27:1-26      

 Vrijdag: Handelingen 27:27-44    

Zaterdag: Handelingen 28:1-10  

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• Hoe laat jij je bemoedigen als de 

moed je in de schoenen zinkt? 

• Hoe kun jij andere mensen in de 

gemeente bemoedigen? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor je leven 

van alle dag als je leeft met de 

moed der hoop? 

• Wat betekent het voor jou 

persoonlijk dat God trouw is? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 
naar: Preekkast. 
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