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Lezen: Psalm 110 

Tekst: Zondag 19 

 

 

 

 

Laat in je leven zien 

dat Jezus Koning is 

En alles  regeert.
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" (...) en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader; vandaar 

zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden." 

 

In Zondag 19 belijden wij dat Christus als Hoofd van de kerk alle dingen 

regeert.  

 

Nu zien we lang niet altijd dat Jezus regeert. De bijbel geeft zelf ook aan dat 

Jezus' koningschap voor ons verborgen is (Hebr.2:8b). Het is dan ook een 

geloofsuitspraak als we zeggen dat Jezus regeert. We spreken daarmee de 

bijbel na waarin het koningschap van Jezus op vele plaatsen beschreven 

wordt. Zie bijvoorbeeld Psalm 110. Daar lezen we over een "heer" die van de 

HEER macht krijgt om te heersen. Volgens het Nieuwe Testament (onder meer 

Hand.2:34, 1 Kor.15:25, Hebr.1:13) gaat deze psalm over Jezus Christus. Psalm 

110 is - om het zo te zeggen - een Messiaanse psalm, een psalm die heenwijst 

naar de Messias, naar Jezus Christus. 

 

Jezus gebruikt zijn macht om zijn kinderen te beschermen en zijn wederkomt 

voor te bereiden. We geloven dat Jezus terugkomt om het eindoordeel te 

vellen. Zij die bij God horen worden in dat eindoordeel vrijgesproken, terwijl  

Gods vijanden aan de eeuwige ondergang worden overgegeven.  

Wij kunnen ons hier ongemakkelijk bij voelen: waarom oordeelt Christus zo 

hard? Is dit nu onze liefdevolle Verlosser? Toch willen wij buigen voor wat de 

Schrift ons op dit punt leert. Bid vooral of God ons geloof wil geven om het de 

zielen onder het altaar na te zeggen: "Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw 

oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig." (Opb.16:7) 

 

Jezus regeert via mensen. Wij zijn als kinderen van God geroepen om in ons 

leven zijn liefde uit te stralen en om richting mensen in nood iets van Gods 

barmhartigheid te laten zien. In het geloof draait het dan ook niet enkel en 

alleen om onze relatie met God. Onze relatie met God motiveert ons om ons in 

te zetten voor mensen in nood. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 2  

Dinsdag: 1 Korinte 15:20-28 

Woensdag:  Matteüs 26:57-68 

Donderdag: Openbaring 5:1-14    

Vrijdag:  Matteüs 25:31-46   

Zaterdag: 2 Tessalonicenzen 2:1-12   

 

 

 

 

     

Om over na te denken: 

 

 Verlang je echt naar de weder- 

komst? 

 Op welke manier zet je je in  

voor mensen in nood? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Welke rol speelt de verwachte 

wederkomst in je geloof? 

 Hoe kunnen we als gemeente 

op diakonaal vlak (meer) 

betekenen voor  de plaats 

waarin we wonen? 


