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GETROFFEN DOOR GODS HEILIGHEID… 

 

Mag je boos zijn God?  Dat is voor veel christenen een lastige vraag. God is heilig. 

Is het dan niet oneerbiedig om boos te worden op Hem? Wij kunnen God toch niet 

ter verantwoording roepen? Toch is het een feit dat je boos op God kunt worden. 

David is woedend op de HEER omdat Hij Uzza dodelijk treft. (vers 8)  Het geloof 

in God kan flink schuren. Geloven is niet altijd als een prachtig aangeharkte 

bloementuin. Soms is het eerder een rommelige tuin vol met brandnetels. Dan 

begrijp je niets van God en ben je boos om wat er gebeurt.  

Als Uzza sterft is het feest in één klap over. De HEER doodt Uzza omdat hij tegen 

Gods nadrukkelijke geboden in (Num.4:1-20) de ark aanraakte toen deze van de 

kar dreigde te vallen. Uzza had te weinig oog voor Gods heiligheid en dat kostte 

hem zijn leven. Zijn bedoelingen waren ongetwijfeld goed, maar de heilige God 

vraagt gehoorzaamheid. Rekenen wij nog wel met Gods heiligheid? Hebben wij 

niet een te therapeutisch Godsbeeld? Alsof God ons een aai over de bol geeft en 

het niet zo erg vindt als wij zijn wet overtreden. Want Hij is toch liefde? De tekst 

laat iets anders zien. Uzza valt dood neer. Het is om bang van te worden. 

Veel commentaren benadrukken bij deze geschiedenis dat God eigenwillige 

godsdienst haat. We moeten zijn regels naleven, gehoorzaam zijn. En dat klopt. 

Maar het gaat dieper. Aan de ark was de bijzondere naam van de HEER 

verbonden: die van de HEER van de hemelse machten (vers 2). Toch had David 

nooit omgekeken naar de ark (1 Kron.13:3). Hij wilde de ark in Jeruzalem 

hebben om de status van de stad te vergroten. “Hoe kan de ark van de HEER nu 

ooit bij mij komen” vraagt hij zich vertwijfeld af na de dood van Uzza (vers 9). De 

ark moest dienen tot Davids meerdere eer en glorie. En daar stak de HEER een 

stokje voor. Je kunt Hem niet voor je karretje spannen. God is er niet om ons te 

eren, wij zijn er om Hem te eren! Het tekstverhaal zet ons op onze plaats. We 

moeten onze plek kennen. En daar vervolgens ons leven op afstemmen.  

De ark wordt bij Obed-Edom ondergebracht. En de HEER zegende hem en zijn 

familie (vers 11). Voor Obed-Edom was Gods heiligheid geen bedreiging maar 

een bron van zegen. Dat God heilig is, is voor Hem geen reden om niet met 

mensen om te gaan.  De grote afstand die er tussen Hem als heilige God en ons is, 

heeft Hijzelf overbrugt door mens te worden. Jezus kwam ons onze onreinheid 

weg te nemen, om ons met God te verbinden. Als je je daaraan overgeeft is Gods 

heiligheid niet dodelijk, zoals bij Uzza, maar een bron van zegen. Getroffen door 

Gods heiligheid, mogen wij ons – met alle vragen die we hebben – blij en dankbaar 

overgeven aan Hem. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Numeri 4:120 

Dinsdag: 1 Kronieken 13:1-14 

Woensdag: 2 Samuël 6:12-23 

 Donderdag: Psalm 132 

 Vrijdag: Johannes 1:1-18   

Zaterdag: Hebreeën 12:14-29  

   

   

Om over na te denken: 

 

• Wat vind je ervan dat David 

kwaad werd op de HEER? 

• Zie jij Gods heiligheid meer als 

een bedreiging of meer als een 

bron van zegen? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Vind je de straf van de HEER niet 

te hard? De bedoelingen van 

Uzza waren toch goed?  

• Herken je dat: dat wij zomaar 

een te therapeutisch beeld van 

God hebben? 

  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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