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Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

LAAT JE NIET IN SLAAP SUSSEN 

 

Het is niet alles goud wat er blinkt! Zo op het oog leek de gemeente van Sardes 

een bloeiende en levende gemeente. De kerk zat vol, er werd enthousiast 

gezongen en er was een bloeiend verenigingsleven. Maar de gemeente krijgt een 

snoeiharde beoordeling van Jezus: “jullie zijn op sterven na dood”.  

 

Wat was er dan de hand in Sardes? Jezus zegt dat de gemeente wakker moet 

worden. In de bijbel is wakker zijn een beeld voor vol verwachting uitkijken 

naar de wederkomst van Jezus. Dat blijkt ook uit vers 3: “als jullie niet wakker 

worden, zal mijn komst jullie overvallen.” De gemeente van Sardes keek niet uit 

naar de wederkomst van Jezus! Dat was het grote probleem. De gemeente was 

ongemerkt in slaap gesust door alles wat het leven hen te bieden had. Dat 

gevaar bestaat nog steeds: dat we in de kerk zo druk met van alles en nog wat 

bezig zijn dat we vergeten dat het gaat om de komst van Gods Koninkrijk en dat 

we daar vol verlangen naar uitzien! 

 

Het tekstgedeelte laat zien dat God dit gedrag afkeurt (vers 2). Het is echt een 

misvatting om te denken dat het God om het even is hoe wij leven omdat God 

van ons houdt zoals wij zijn. Ons gedrag is weldegelijk belangrijk!  

Dit wil niet zeggen dat wij heel erg ons best moeten doen om goed te leven 

omdat God dan pas van ons zou houden. Als je dat zegt laat je de genade 

verdwijnen. Jezus wil zich onvoorwaardelijk aan ons verbinden. Hij zegt niet: 

“Ik wil Mij alleen aan je verbinden als je netjes leeft, nooit verslaafd bent 

geweest en trouw in de kerk komt.” Zijn liefde is onvoorwaardelijk: 

onafhankelijk van wat je allemaal wel of niet doet of gedaan hebt. Als je dat 

geloof en je daaraan optrekt gaat je leven veranderen. Leven naar Gods wil is 

daarom geen voorwaarde van Gods liefde, maar een vrucht van die liefde! 

 

Er waren in de gemeente mensen die hun kleren schoon hadden gehouden 

(vers 4). Zij hadden hun leven niet verontreinigd met zonden, Dat wil niet 

zeggen dat zij geen zonden deden, maar dat ze witgewassen zijn door het bloed 

van Jezus. Ze leefden vanuit de vergeving van Jezus en keken vol verwachting 

uit naar zijn wederkomst. Wie zo leeft, mag zeker weten dat hij deel heeft aan 

het eeuwige leven.  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 24:36-44  

Dinsdag: Matteüs 25:1-13   

Woensdag: Lukas 12:35-40  

Donderdag: Handelingen 1:1-14   

Vrijdag:  1 Tessalonicenzen 5:1-11 

Zaterdag: Openbaring 20:11-15   

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben je zelf een levend 

lid van de gemeente (zie Zondag 

21 Heidelbergse Catechismus)? 

• Kun je zeker weten dat ook jouw 

naam in het “boek van het leven” 

staat (vers 5)?  

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe staan wij als gemeente be-

kend en hoe zal God ons beoor-

delen? 

• Kun je uitleggen waarom je wel  

of niet het idee hebt dat wij als 

Maranathakerk vol verlangen 

uitkijken naar de wederkomst? 
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