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IK VOLG JEZUS NA 

 

Het is wel even schrikken wat Petrus schrijft: we zijn geroepen om onrecht te 

lijden (vers 21).  Dat kan toch niet waar zijn?! We moeten ons toch juist verzetten 

tegen onrecht?! Hebben critici van het christelijk geloof dan gelijk als ze zeggen 

dat het christelijk geloof het onrecht in de wereld stand houdt? Of om het dichter 

bij onszelf te houden: moeten wij het maar gewoon slikken wanneer ons onrecht 

wordt aangedaan? Leren wij onze kinderen ten onrechte dat ze assertief moeten 

zijn?  

Wanneer er iemand is die geleden heeft onder onrecht dan is het Christus wel. Hij 

zocht in alles het goede voor zijn medemens. Hij genas mensen en bracht de 

boodschap van Gods nieuwe wereld. Maar wat was zijn beloning? Hij werd aan 

het kruis gespijkerd. Petrus zegt in vers 21 dat hij dat om ons deed. Omdat dit de 

manier was om ons te redden. Zo kon Jezus onze zonden wegdragen. En daarmee 

was Hij – aldus nog steeds vers 21 – een voorbeeld voor ons. Petrus gebruikt een 

woord dat is afgeleid van naschrijven. Je moet denken aan een waxtablet met 

letters die leerlingen moesten natekenen. Dat vergde oefening, je moest goed 

kijken en nauwkeurig te werk gaan. Zo is het ook met Jezus volgen. Dat moet je 

leren. Daarvoor moet je goed kijken naar Jezus en je focussen op wat Hij heeft 

gezegd en gedaan.  We moeten het evangelie niet versmallen tot oneliners die 

geen gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. We worden geroepen ons het 

onderwijs van Jezus eigen te maken en in Jezus’ voetsporen te treden. 

En dan verandert ons leven. Dat zie je ook bij Petrus. Toen Jezus gearresteerd 

werd sloeg hij de slaaf van de hogepriester zijn oor af. En na Jezus’ arrestatie 

verloochende hij Jezus tot driemaal toe. Petrus wilde zijn eigen hachje redden. 

Hoe kan hij dan in de tekst oproepen in Jezus’ voetsporen te treden? Vanwaar die 

switch? Petrus is overwonnen door de liefde van Christus. Hij weet zich dankzij 

Christus een geliefd kind van God. Petrus gelooft dat zijn leven veilig is bij God. 

Dat is het geheim. Hij hoeft niet meer voor zichzelf op te komen omdat hij weet 

dat God dat veel beter kan. Hij kan het oordeel nu aan de HEER overlaten. Net als 

Jezus deed (vers 23b). Dat is bevrijdend: er is veel onrecht en het is zo 

vermoeiend om steeds te moeten knokken om je eigen positie veilig te stellen. 

Het houdt nooit op. Bovendien raak je snel gevangen in een vicieuze cirkel. Als ik 

opkom voor mijn rechten kan dat zomaar ten koste van de ander gaan. Deze 

vicieuze cirkel kan alleen maar doorbroken worden door Jezus te volgen en het 

oordeel aan de HEER over te laten. In het geloof dat ons leven bij Hem veilig is. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Johannes 15:9-12 

Dinsdag: Johannes 13:34-35  

Woensdag: Matteüs 17:1-8  

Donderdag: Matteüs 11:28-30 

Vrijdag:  Filippenzen 2:1-11 

Zaterdag: Filippenzen 2:12-18 

 

Van Maandag tot en met  

Donderdag volg ik teksten uit 

Handboek Gemeenteschets 

 

   

Gespreksvragen/stellingen: 

 

1. Moeten wij ons niet verzetten 

tegen onrecht? 

 

2. Het christelijk geloof houdt 

onrecht in stand. 

 

3.  Hoe ga jij om met onrecht dat je 

wordt aangedaan? 

 

4. Assertiviteit is in strijd met wat 

Jezus van ons vraagt. 

 

5. In hoeverre is Jezus daadwerke-

lijk een voorbeeld voor je? 

 

6. Kun je in je eigen leven zien dat 

je groei in het volgen van Jezus? 

 


