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JEZUS’ LIJDEN: LOGICA OF LIEDE? 

 

Door de zonde van Adam en Eva ontstond er een grote kloof tussen God en de 

mens. De toorn van God rustte op de mens. Daarom stuurde God zijn Zoon naar 

de aarde. Jezus leed en stierf voor onze zonden. Nu kunnen wij weer bij God 

komen. 

Dit lijkt een logisch verhaal waar geen speld tussen te krijgen valt. Toch is dast 

nog maar de vraag. Als je zo redeneert maak je van het plaatsvervangend lijden 

van Jezus een systeem. Alsof het evangelie een rekensom is die je kunt oplossen 

door de juiste denkstappen te zetten. Deze manier van redeneren is dodelijk 

voor het geloofsleven. Er is dan geen plek meer voor verwondering. 

Nu klopt het zonder meer dat Jezus voor ons geleden heeft en gestorven is. Daar 

is de bijbel helder over. Maar het is niet zo dat Gods liefde een gevolg is van 

Jezus’ lijden en sterven. Het is precies andersom: omdat God ons liefheeft heeft 

Jezus voor ons geleden (Rom.5:8,10). Dat is een logica, maar onverdiende 

genade en liefde! Jezus stierf zodat wij kunnen leven. Jezus werd arm om ons 

rijk te maken. Dit is een mysterie en een groot wonder. 

Als je iets van Gods liefde terugziet in Jezus’ lijden en dood, word je een ander 

mens.  Dan raakt het je en gaat je hart kloppen voor God en je medemens.  

Jezus heeft in onze plaats geleden. Toch kunnen ook wij nog steeds lijden. Daar 

heeft het lijden van Jezus geen verandering in gebracht. Jezus heeft dan ook niet 

geleden om ons van het lijden te verlossen, maar om ons van Gods oordeel te 

bevrijden. Het lijden zal pas voorbij zijn na de wederkomst. Dan zal God alle 

tranen uit onze ogen wissen. Tot die tijd blijven wij te maken krijgen met lijden. 

Niet als straf, die heeft Jezus voor ons gedragen, maar als gevolg van de zonden. 

Tegelijk mag er meer worden gezegd: Jezus weet uit ervaring wat lijden is en Hij 

begrijpt onze moeiten als geen ander. En Hij wil ons helpen. (Hebr.2:18). Houd 

dat vast wanneer je het niet meer ziet zitten. We hebben daarmee geen pasklare 

antwoorden, maar wel de belofte van Christus dat Hij bij ons is en ons niet 

alleen laat. Je kunt het lijden proberen weg te duwen of te bagatelliseren. “Maar 

dat is niet nodig,” zegt Jezus: “Kom er maar mee naar Mij toe!” 

Jezus heeft intens geleden. Dat was in de tijd van Pontius Pilatus, lang geleden. 

Dit lijden heeft voor ons eeuwigheidswaarde. En we mogen er vandaag kracht 

aan ontlenen. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Leviticus 16:1-16   

Dinsdag: Markus 14:17-25  

Woensdag: Romeinen 1:18-32   

Donderdag: 2 Korinte 5:11-21 

Vrijdag: Galaten 3:1-15   

Zaterdag: Hebreeën 4:14-16   

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Kun je voor je eigen lijden troost 

putten uit Jezus’ lijden? 

• Wat zegt de zwaarte van Jezus’ 

lijden over ons mensen? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat vind je van de speelfilm The 

Passion of the Christ? Kan het 

lijden van Jezus wel goed uitge-

beeld worden? 

• Hoe kan het dat Jezus met zijn 

lijden onze schuld heeft weg-

genomen? 
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