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ZING UIT VOLLE BORST, WANT HET IS ADVENT! 

 

Jesaja 12 is een prachtig loflied. Een loflied dat nog mooier klinkt als je iets van 

de achtergrond kent. In Jesaja 1-11 lezen we allerlei onheilsprofetieën tegen 

Israël en Juda. Het volk van God leefde in zonden en diende afgoden. Meerdere 

keren lezen we dat de HEER zegt dat Hij het volk straft en dat zijn woede nog niet 

is bekoeld. (bv Jes.9:11)  Het volk zal in ballingschap worden gevoerd. Maar in 

het loflied van Jesaja 12 staat dat de HEER weliswaar woedend is geweest op zijn 

volk, maar dat zijn toorn geweken is. (vers 1) Hij blijft niet straffen. Dat is Gods 

genade. Wij kunnen Gods woede niet stillen. We zijn veel te druk met onszelf 

bezig in plaats van met de HEER. Maar de HEER zorgt voor redding. Als je dat 

beseft – dat God zo genadig is – dan ga je van blijdschap zingen.  

Jesaja zingt dat God de redder is. (vers 2) Hij doelt daarmee in eerste instantie 

op het einde van de ballingschap. Het volk had geboet voor de zonden en mocht 

terugkeren naar het beloofde land. Maar daarna ging het weer mis. Dat wist de 

HEER van te voren al. Waarom maakte Hij dan een einde aan de ballingschap? 

Gods volk mocht niet verdwijnen in de geschiedenis omdat Jezus geboren moest 

worden, de redder van de wereld. Daar is het hele Oude Testament op gericht. 

Gods toorn is uiteindelijk geweken omdat Jezus Christus die toorn in al zijn 

verschrikking voor ons gedragen heeft. De Heilige van Israël woont  in jullie 

midden, zegt vers 6. Het Woord is vlees geworden en  heeft onder ons gewoond, 

lezen we in Johannes 1:14. Hij kreeg de volle toorn van God over zich heen. Om 

ons te redden. In de adventstijd kijken we uit naar zijn komst. Als je beseft 

waarvan Jezus ons redt, ga je zingen. Het hoogste lied! 

We kunnen het geloof soms erg verinnerlijken. Alsof het in het evangelie gaat om 

mijn redding. Het evangelie is echter veel breder. Het moet, aldus Jesaja, aan alle 

volken bekend gemaakt worden. (vers 4) Het is advent, we kijken uit naar de 

redding. Niet maar naar mijn redding, maar naar de redding van de wereld. Gods 

plan is veel groter dan zijn plan met mijn leven. Zijn plan met mijn leven kennen 

we niet. Dat blijft gissen en zelf invullen. We kunnen God er zomaar mee voor de 

voeten lopen. Gods plan met de wereld kennen we wel! Hij wil de wereld redden 

en hoop geven. Met die boodschap mag de kerk de wereld in. Er gaat veel mis in 

de wereld. Net als in de tijd van Jesaja is het donker. Maar Jesaja leert ons verder 

kijken. Godbrengt redding. Het is advent: de redder komt. Het is nog 

toekomstmuziek, maar we mogen ons er nu al op verheugen. En over zingen. Zing 

je mee? 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Jesaja 7:1-25 

Dinsdag: 2 Koningen 16:1-19      

Woensdag: Psalm 103      

Donderdag: Johannes 1:1-18          

Vrijdag: Johannes 7:37-44         

Zaterdag: Filippezen 2:-11 

   

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben je wel of niet 

bang voor Gods vernietigende 

toorn? 

• “Maak alle volken zijn daden 

bekend” (vers 4) Wat betekent 

dat voor jou persoonlijk? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe put je vreugde uit de bron 

van de redding (vers 3)? 

• In hoeverre ken je de vreugde 

waarover Jesaja 12 spreekt? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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