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GOD LEGT ONS ONGELOOF HET ZWIJGEN OP 

 

Zacharias is in de tempel om het reukoffer aan te steken. Dit reukoffer stond 

symbool voor de gebeden van Israël. Die werden - net als het reukoffer - zonder 

ophouden tot God gezonden. Nu had Israël genoeg redenen om te bidden. Het 

land was politiek gezien in verval:. Er zat geen koning uit het geslacht van David 

op de troon, maar de Edomiet Herodes. Het leek wel alsof de HEER zijn volk 

vergeten was. Het was ook al weer 500 jaar geleden dat de HEER voor het laatst 

een profeet had gestuurd. Na Maleachi had men niets meer van God gehoord. 

Alle opgezonden gebeden ten spijt. Was God zijn volk soms vergeten? Keek Hij 

niet meer naar zijn kinderen om?  

Maar dan doorbreekt God de stilte. Hij stuurt een engel naar Zacharias die hem 

belooft dat hij een kind zal krijgen. Dat was een bijzondere belofte want 

Zacharias en Elisabeth waren al oud. Bovendien was Elisabeth onvruchtbaar. 

Dit verhaal doet sterk denken aan de geschiedenis van Abraham en Sara. God 

beloofde Abraham een zoon met het oog op de redding van de hele wereld. 

(Gen.12:3) Lukas laat zien dat de geboorte van Johannes in de lijn van Gods 

verlossingsplan ligt. Het is een bevestiging dat God ons niet vergeten is, maar 

verder gaat met zijn reddingsplan. Dit plan is met de komst van Jezus niet 

afgelopen. Het plan loopt door tot de wederkomst van Christus. Er gaat zoveel 

mis: op wereldniveau (oorlogen, honger) en ook in ons eigen leven (ziekte, 

zorgen, huwelijksproblemen). Soms vraag je je vertwijfeld af waar God is? Lukas 

herinnert ons er aan dat God veder gaat met zijn reddingsplan. We mogen ons 

leven in dat perspectief zien. Jezus komt terug, er komt een nieuwe aarde! 

De engel zegt dat Johannes met de kracht en de geest van Elia velen uit het volk 

tot de Heer zal brengen. Net als Elia is Johannes een boeteprofeet die oproept 

tot bekering. Dat is nodig omdat het volk anders de komst van God niet zal 

overleven. God kan de zonden immers niet verdragen. Vandaar dat Johannes het 

volk zal oproepen om te breken met de zonden. En dan gaat het maar niet om 

uiterlijk gedrag, maar om verandering van het hart.  

Zacharias gelooft de engel niet. Hij wordt erom gestraft: tot de geboorte van 

Johannes zal Zacharias niet kunnen praten. Het is een sprekend teken: het 

ongeloof wordt het zwijgen opgelegd. God vraagt geloof. Volgende week vieren 

wij avondmaal: daarmee wil God dat broodnodige geloof versterken. Wij kijken 

vol verwachting uit! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 18:1-15  

Dinsdag:2 Koningen 1:1-8  

Woensdag: Psalm 15 

Donderdag: Maleachi 3:1-5 

Vrijdag: Markus 1:1-8  

 Zaterdag: Lukas 3:1-22 

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

 Johannes roept het volk op tot 

bekering. Van welke zonde moet  

jij je bekeren? 

 In hoeverre leef je daadwerkelijk 

vol verwachting (advent) toe naar 

de wederkomst van Christus? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Heb jij wel eens het idee dat  de 

HEER niet naar je omkijkt? 

 Hoe kun je je leven in het 

perspectief van Gods reddings-

plan zetten? 

 


