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DE KERK IS DE OMGEKEERDE WERELD! 

 

Hoe gaan we met elkaar om in de kerk? Dat is de vraag die Jezus in de tekst aan 

de orde stelt. “Hoe het in de wereld toegaat weten we wel,” zegt Jezus in vers 25. 

“Daar geldt het recht van de sterkste. Machthebbers doen alles om hun eigen 

positie zo sterk mogelijk te maken. En daar gebruiken ze alle middelen voor.” 

Maar zegt Jezus dan tegen zijn leerlingen: in de kerk moet dat anders zijn, daar 

moet je niet uit zijn op macht en invloed, daar moet je elkaar dienen.   

Toch kunnen we ook in de kerk over een ander heersen. We belijden dan dat Jezus 

Heer van de kerk is, maar stiekem zetten we onszelf op de troon. En op allerlei 

manieren proberen we ervoor te zorgen dat het in de kerk gaat zoals wij het 

willen. Dat doen we bijvoorbeeld door gelijkgezinden om ons heen te verzamelen. 

Samen staan we immers sterk. Het is denken in wereldse termen van macht. We 

kunnen ook chanteren; als het in de kerk niet gaat zoals ik wil, dan doe ik niet 

meer mee.  

Dat is niet zoals Jezus het wil. Hij wil dat we elkaar dienen. Dat maakt hij duidelijk 

als de moeder van Jakobus en Johannes vraagt of haar zonen een erepositie 

krijgen als Jezus’ koninkrijk gevestigd is. (vers 21) “In mijn koninkrijk,” zegt 

Jezus, “draait het om het dienen van elkaar.” Je bent geen consument in de kerk, 

maar een dienaar. Iemand die gericht is op het welzijn van de ander. De kerk is 

de omgekeerde wereld. 

Nu is een oproep om elkaar te dienen los van het evangelie van Jezus Christus 

zinloos. Het evangelie vertelt immers dat Jezus ons voorging in het dienen. Een 

ander dienen kun je alleen als je leeft vanuit de kracht van het evangelie door te 

beseffen wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan. Hij gaf zijn leven als losgeld 

om ons vrij te kopen van de zonden. Als je dat tot je laat doordringen, groeit het 

verlangen om de ander te dienen. 

Op die manier zal de kerk tot bloei kunnen komen. Het wordt een plek waar het 

goed toeven is. Mensen worden niet genadeloos afgerekend, maar zoeken het 

goede voor elkaar. Nu realiseer ik me goed dat de praktijk veel weerbarstiger is 

dan de theorie. Maar dat neemt niet weg dat God het ons geven wil. En dat we ons 

er vol verlangen naar mogen uitstrekken. De kerk is een plek waar we elkaar 

liefdevol mogen dienen en tot zegen mogen zijn. Dat is niet idealistisch, maar een 

geschenk en belofte van God! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 75    

Dinsdag: Matteüs 18:1-6  

Woensdag: Matteüs 19:23-30 

Donderdag: Efeze 5:21-33   

Vrijdag: Filippenzen 2:1-11 

Zaterdag: 2 Korinte 4:7-18 

 

 

   

5 stellingen: 

 

1. Ik vind het fijn om mijn broers 

en zussen in de kerk te mogen 

dienen.  

2. Ik heb moeite met dit soort 

Bijbelteksten omdat de praktijk 

toch altijd heel anders is. 

3. Ik voel me meer een consument 

in de kerk dan een dienaar. 

4. Ik wil Jezus volgen en de ander 

dienen, maar ik weet niet zo 

goed hoe ik dat moet doen. 

5. Het feit dat we zoveel vacatures 

voor ouderlingen hebben is een 

teken dat we te weinig bereid 

zijn om te dienen. 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                                             

                                     


