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Een christen 

legt zich niet neer bij zonden,

maar wil groeien in een heilig leven
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 GOD HEEFT ONS GEROEPEN OM HEILIG TE LEVEN 

 

Wat is het doel van je leven? Ik denk dat veel mensen iets zullen antwoorden in 

de trant van gelukkig zijn en lang en gezond leven. Nu is daar niets mis mee, 

maar het is volgens de bijbel niet het doel van ons leven. Het doel van ons leven 

is dat wij heilig leven. Daartoe heeft God ons geroepen (vs.7). Als je heilig leeft - 

d.w.z. leeft in overeenstemming met Gods wil - doe je waarvoor God je 

geschapen heeft. Wij denken vaak dat alles om onszelf draait, maar het draait in 

ons leven om God: Hij wil centraal staan. Geloven is dan ook meer dan weten 

dat je zonden vergeven zijn. Het gaat verder. God vergeeft ons onze zonden met 

de bedoeling dat wij heilig gaan leven. 

Heilig leven is leven in navolging van Christus. Jezus heeft in heel zijn leven de 

boodschap van Gods Koninkrijk verkondigd en laten zien welke levensstijl 

daarbij hoort. Wie naar Jezus kijkt ziet dat Hij zich over zondaars ontfermt, hen 

wil redden en tot Gods kinderen wil maken. Hoe scherper je dat ziet en  hoe 

meer je onder de indruk bent van alles wat Jezus heeft gezegd en gedaan des te 

meer wil je je leven in dienst van God stellen.   

Paulus laat zien wat dit betekent voor onze omgang met seksualiteit. We 

moeten ons onthouden van ontucht (vs.3). Ontucht is al het seksueel verkeer 

buiten het huwelijk om. Dat was in de Griekse cultuur algemeen geaccepteerd, 

maar het past niet bij een leven met God. Christenen moeten hun seksuele 

verlangens leren te beheersen. Vechten tegen zondige verlangens hoort bij een 

heilig leven. Niet omdat Paulus het zegt, maar omdat Jezus zelf het ons 

voorhoudt (vs.2). 

Heilig leven moet ook tot uiting komen als het gaat om de onderlinge liefde in 

de gemeente. (vs.9-12). Ook hiervoor geldt weer: een boom kent men aan zijn 

vruchten. 

Een heilig leven is nooit af. Paulus spoort zijn lezers aan om te groeien in het 

leven met God (vs.1,10). Wij mogen steeds dichter naar Christus toegroeien. 

Daarvoor is het nodig dat wij bewust keuzes maken en vragen of de Geest ons 

helpen wil in het heilig leven.  

Heilig leven: dat is het doel van ons leven. Het is leven in navolging van Christus. 

Het is concreet: het uit zich in daden. Laten we onder Gods zegen daarin samen 

groeien. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Deuteronomium 8:1-6              

Dinsdag: Handelingen 17:1-9          

Woensdag: Romeinen 12:1-21  

Donderdag: Efeze 4:17-32        

Vrijdag: Jakobus 2:14-26     

Zaterdag: 1 Petrus 2:1-17       

 

   

 

 

 

Om over na te denken: 

 

 In hoeverre verlang je daadwer-

kelijk naar een heilig leven? 

 Kun je in je eigen leven groei zien 

als het gaat om leven tot Gods  

eer?  

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Worden we in de kerk voldoende 

toegerust om heilig te leven? 

 In hoeverre durf je een 

gemeentelid aan te spreken als  

je ziet dat hij/zij niet heilig leeft? 

 


