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KLAARGEMAAKT VOOR DE KOMST VAN DE HEER 

 

Het was donker in Jeruzalem. De Edomiet Herodes regeerde met harde hand. Dit 

was een straf van de HEER omdat het volk afgoden was gaan dienen. Nu moet je 

voorzichtig zijn om dit 1-2-3 over te zetten naar vandaag, maar als we kijken naar 

de situatie in Europa: zit daar ook niet iets van Gods oordeel in? Eeuwenlang is 

Europa door het christendom gevormd, maar er wordt steeds meer afstand van 

God genomen. Met alle gevolgen van dien: talrijke crisissen en veel onrust. En 

waar is God? Laat Hij de wereld aan haar lot over? Het gevoel uit de tijd van 

Zacharias en Elisabeth kan heel herkenbaar zijn. Maar dan zegt een engel tegen 

Zacharias dat hij en Elisabeth een zoon krijgen. Deze zal velen Israëlieten 

terugbrengen naar de Heer (vers 16). Deze zoon - Johannes de Doper - is de door 

Maleachi aangekondigde nieuwe Elia: de boeteprediker die het volk tot bekering 

zal roepen. De HEER laat zijn schepping niet los. Hij grijpt in! 

Van de buitenkant leek het wel mee te vallen. De tempeldienst draaide op volle 

toeren (vers 8-9). Maar toch roept Johannes op tot bekering: de Israëlieten zaten 

op een dood spoor omdat ze voor zichzelf leefden. Ook wij kunnen zomaar op een 

dood spoor zitten. Een spoor los van God in plaats van richting Hem. God neemt 

daar geen genoegen mee. Hij grijpt in om ons van het verkeerde spoor te halen. 

De engel zegt dat Johannes van zondaars rechtvaardigen maakt. Rechtvaardigen 

is een juridische term. Het betekent dat mensen door een rechter vrijgesproken 

worden omdat hij geen schuld ziet. Uiteindelijk was Johannes een roepende in de 

woestijn en kon hij mensen niet rechtvaardigen. Dat moet God zelf doen. En dat 

heeft Hij gedaan in Jezus Christus! Hij heeft in onze plaats Gods oordeel 

ondergaan. Daardoor kunnen wij worden vrijgesproken. Daar mag je aan denken 

als je worstelt met zonden uit een al dan niet ver verleden. Jezus heeft ons 

gerechtvaardigd en teruggebracht bij God. 

Johannes de Doper moest voor de Heer een volk gereedmaken (vers 17). Vaak 

zeggen mensen de kerk niet nodig te hebben, maar God redt geen losse 

individuen, Hij verzamelt een volk dat geroepen is voor Hem te leven. Dat houdt 

meer in dan bepaalde dingen wel of niet doen. Het gaat om de levende omgang 

met God. Met elkaar iets van zijn licht laten zien in  deze donkere wereld. Dat 

willen wij alleen als wij Gods liefde kennen en zien wat Hij ons in Christus 

allemaal geeft. De adventstijd helpt ons daarbij. Klaargemaakt voor de komst van 

de Heer. God grijpt zelf in om ons van het verkeerde spoor te halen. En Hij brengt 

ons weer terug bij Hem zodat wij toegewijd aan Hem kunnen leven. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Maleachi 3:1-12 

Dinsdag: Maleachi 3:13-24 

Woensdag: Lukas 1:57-80 

 Donderdag: Johannes 1:1-18 

 Vrijdag: Lukas 3:1-22 

Zaterdag: 1 Petrus 2:1-10 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben jij de HEER echt 

toegewijd?  

• Welke zonde moet jij in jouw 

leven opruimen?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Zie jij jezelf als iemand die 

dankzij Jezus rechtvaardig is en 

wat betekent dit voor je zelf-

beeld? 

• Hoe belangrijk is de gemeente 

voor je geloof? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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