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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

HET EVANGELIE IS BLOEDMOOI! 

 

In de eerste twintig verzen van Exodus 12 schrijft de HEER Mozes en Aäron 

precies voor hoe het Pesachfeest gevierd moet worden. En in de tekst geeft Mozes 

dit door aan de Israëlieten. Elke familie moet een lam of een bokje slachten. Dit 

was voor de Egyptenaren ondenkbaar. Lammetjes en bokjes werden door hen als 

goden gezien. Zij waren heilig! Maar de HEER zegt: het mes in de afgoden! Dit is 

een wezenlijk onderdeel van het evangelie: afgoden moeten uit ons leven 

verdwijnen. Er kunnen veel – op zich goede dingen (!) – in ons leven zijn die de 

plaats van God gaan innemen. Dan denken wij dat de afgoden ons gelukkig gaan 

maken in plaats van dat de HEER dat doet. Afgoden moeten doodbloeden. Welke 

afgod moet er uit jouw leven verdwijnen? 

De Israëlieten moeten een lammetje of een bokje slachten. Daarmee laat de HEER 

zien dat wij niet zomaar met Hem kunnen omgaan. Daar moet bloed voor vloeien. 

En daarmee laat de HEER ons de ernst van de zonde zien. Wij hebben dat niet 

altijd door. Wij kunnen zomaar aan de zonden wennen. “Niemand is volmaakt” 

zeggen we dan en we halen de schouders op. Maar God haat de zonden. Hoe erg 

Hij dat doet zien we in het leven en sterven van Jezus Christus. Het was nodig om 

onze schuld te verzoenen. Zo brengt de veertigdagentijd ons tot verootmoediging 

en het maakt ons klein richting de HEER en elkaar. We moeten allemaal van 

genade leven. We hebben geen reden om ons beter te voelen dan wie dan ook 

maar.  

De Israëlieten moeten het bloed van de offerdieren aan de deurposten strijken. 

Dan zal de doodsengel aan het huis voorbijgaan. Wanneer er geen bloed aan de 

deurposten gestreken zit, zal de doodsengel de eerstgeborene van dat huis 

doden. Hiermee leert de HEER zijn volk dat er redding is door het bloed. Het bloed 

dat op de posten gestreken moest worden verwijst naar het bloed van Jezus 

Christus. Hij is het ware offerlam dat onze zonden wegneemt. In de dood van 

Jezus zien we dan ook Gods liefde schitteren. Het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan. God liet liever zijn Zoon sterven dan dat Hij ons zou moeten veroordelen. In 

de veertigdagentijd denken wij aan het lijden en sterven van Jezus. Hij gaf zijn 

bloed voor ons.  

Afgoden moeten doodbloeden. En er moet bloed vloeien voor de zonden. Zo 

worden we gered door het bloed. Het evangelie is bloedmooi! 

 

        Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 12:1-20 

Dinsdag: Exodus 12:29-42   

Woensdag: Exodus 12:42-50 

 Donderdag: Johannes 1:29-34  

 Vrijdag: Johannes 12:1-11   

Zaterdag: Hebreeën 9:11-22 

 

   

Stellingen en vragen om over 

door te praten:  

 

• Er moet bloed vloeien om onze 

schuld te laten verdwijnen 

(Hebr.9:22). Is God daarmee niet 

een bloeddorstige God? 

• Van welke afgoden in jouw leven 

moet jij afstand nemen 

• De veertigdagentijd helpt mij om 

de ernst van mijn zonden in te 

zien. 

• Wie schuilt bij Jezus is veilig 

voor Gods oordeel, Hoe schuil je 

bij Jezus? 

• Hoe (bloed)mooi vind jij het 

evangelie? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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