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WAAR ZOEK JE HET? 

 

Psalm 91 bezingt dat je mag schuilen bij de HEER. Hij is onze toevlucht en 

vestiging. (vers 2) Wanneer je op de HEER vertrouwt, zal je niets overkomen. 

(vers 7) De HEER redt ons uit alle nood. In dat vertrouwen mogen we het nieuwe 

jaar ingaan. 

 

Bij de HEER ben je veilig. Het is een prachtige belijdenis. Maar je kunt ook op een 

verkeerde manier vertrouwen op Gods bescherming. Dan zoek je geen redding 

bij de HEER, maar dan verzoek je Hem. Dat leert ons de geschiedenis van de 

verzoeking in de woestijn. (Matteüs 4:1-11). De duivel probeert Jezus te 

verleiden en haalt Psalm 91 aan: “spring van de tempel af, er staat toch 

geschreven dat de engelen je zullen dragen?” Jezus antwoordt dan dat je God niet 

mag verzoeken. Je kunt je niet zomaar op de woorden van een psalm beroepen. 

Hoe vroom het ook klinkt. De mens heeft ook een eigen verantwoordelijkheid van 

God gekregen. Vergelijk het maar met het bouwen dijken. We kunnen dit niet 

achterwege laten omdat we geloven dat de HEER ons overal voor beschermd. Als 

je je op een oneigenlijke manier op Gods bescherming beroept, verzoek je God. 

 

De psalm zegt dat wij bij de HEER veilig zijn. Maar is dat wel zo? “Jou zal niets 

overkomen” staat er in vers 7. Maar er kan ons toch heel veel overkomen? Ook 

gelovigen kunnen bijvoorbeeld toch ongeneeslijk ziek worden? Het is mooi wat 

Psalm 91 zegt, maar de praktijk lijkt toch echt anders! Of beter: blijkt anders. 

Geloven in de HEER is geen garantie voor een zorgeloos leven! 

 

En toch mogen we geloven dat we veilig zijn bij de HEER. Dankzij Jezus Christus! 

Sinds de zondeval ligt deze wereld onder een vloek. En die vloek heeft Jezus op 

Golgotha op zich genomen. Hij ging er kapot aan en stierf. Zo versloeg Hij de 

duivel en herstelde Hij het recht van God. Dankzij Jezus mogen wij kinderen van 

God zijn. Kinderen waar de HEER liefdevol voor zorgt. Als je schuilt bij Jezus kan 

je van alles overkomen, maar ben je ten diepste onaantastbaar en veilig.  

 

We staan op de drempel van een nieuw jaar. We kijken terug op 2021 en vooruit 

naar 2022. We mogen dat doen in het geloof dat we bij de HEER mogen schuilen. 

Dankzij Jezus Christus! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Zondag: Psalm 31 

Maandag: Psalm 121   

Dinsdag: Jeremia 33:1-11   

Woensdag: Matteüs 4:1-11 

 Donderdag: Romeinen 8:18-30    

 Vrijdag: Romeinen 8:31-39    

Zaterdag: Hebreeën 11:32-40 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Waar zoek jij het? 

• Wat betekent het voor je dat je 

als mens ook een eigen verant-

woordelijkheid hebt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Durf je er echt op te vertrouwen 

dat je hoe dan ook veilig bent bij 

de HEER?  

• Hoe ga je om met moeiten in je 

leven? Wat betekenen ze voor je 

geloofsleven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                 

                               

                          


