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Als je twijfelt over de vraag 

of God wel om je geeft, 

moet je naar Jezus kijken.
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GOD GEEFT OM ZIJN KINDEREN WANT HIJ IS VOL GENADE! 

 

Het was een diep verdriet voor Hanna dat zij geen kinderen had gekregen. 

Kinderloosheid was in die dagen het ergste wat een getrouwde vrouw kon 

overkomen: zij werd geacht erfgenamen te baren voor haar echtgenoot. 

Wanneer ze dat niet deed gold haar leven als mislukt. Daar komt nog eens bij 

dat kinderen werden gezien als een zegen van de HEER. Als je geen kinderen 

kreeg onthield de HEER je dus kennelijk zijn zegen. 

Dat is ook wat Peninna Hanna steeds weer voorhield: jij hebt geen kinderen! 

Met andere woorden: God zegent jou niet. Blijkbaar zit het niet goed tussen jou 

en de HEER want Hij kijkt niet naar je om. Dat gevoel kunnen wij ook hebben: 

dat de HEER niet naar ons omkijkt, dat het om één of andere reden kennelijk 

niet goed zitten tussen ons en Hem. 

Hanna gaat met haar verdriet naar de HEER toe. Ze gaat bidden en legt haar 

verdriet aan God voor en smeekt Hem of Hij zich over haar wil ontfermen. De 

HEER verhoort het gebed van Hanna en ze wordt zwanger. Als teken en bewijs 

dat Hij zich niet van Hanna heeft afgekeerd zoals Peninna suggereerde.  

Wat zouden wij ook graag zo'n duidelijk teken willen hebben als bewijs dat God 

in liefde naar ons omziet. Het mooie is dat God ons ook daadwerkelijk zo'n 

bewijs en teken geeft: het avondmaal. In het avondmaal zegt Jezus immers tegen 

ons: " Ik heb je lief. Twijfel je daaraan? Eet het brood maar en drink maar van de 

wijn. Ik stierf ook voor jouw zonden!"  

God is een God van ongekende genade.  Dat leert het verhaal van Hanna ons. Het 

is namelijk  meer dan alleen een verhaal over een onvruchtbare vrouw Hanna 

staat symbool voor Israël. In Jesaja 54 wordt Israël vergeleken met een 

onvruchtbare vrouw: een volk zonder toekomstperspectief. Het was de tijd van 

de richters, een tijd waarin Israël economisch, politiek en religieus in verval 

was. Maar de zwangerschap van de onvruchtbare Hanna is een teken dat de 

HEER zijn volk niet laat vallen. In zijn genade zorgt Hij voor herstel: Samuël 

heeft veel goeds gedaan voor Israël! Zo zorgt God voor licht in de duisternis. Als 

verwijzing naar Jezus Christus: het licht van de wereld. 

Geeft God wel om mij? Die vraag kan je bezighouden. Je mag ermee naar de God 

toe. Hij beantwoordt de vraag met: "kijk naar Jezus". Hij is het levende bewijs 

dat de HEER zich over ons ontfermt en in liefde en genade naar ons kijkt. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 1 Samuël 1:21-28    

Dinsdag: 1Samuël 2:1-11 

Woensdag: Numeri 30:11-16                

Donderdag: Jesaja 54:1-17             

Vrijdag: Psalm 127  

Zaterdag: Psalm 142   

 

 

     

 

Om over na te denken: 

 

 Geloof je dat de HEER om je geeft 

en in  liefde naar je kijkt? 

 In hoeverre kun je net als Hanna 

met je verdriet en vragen naar de 

HEER toe?  

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Heb jij God wel eens beloofd dat  

je iets voor Hem zou doen als Hij 

je gebed zou verhoren? 

 God geeft het avondmaal als  

teken dat Hij echt om ons geeft.  

Heb je genoeg aan dat teken? 


