
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 29 november 2020  

(08.45 uur / 11.15 uur) 

 

(Belijdenisdiensten) 

  

 

Lezen: Psalm 24 

Tekst: Psalm 24:7-10 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

BEREID JE VOOR OP DE KOMST VAN DE KONING!   

 

Psalm 24 gaat over de komst van de ark naar Jeruzalem. De stadspoorten worden 

opgeroepen zich omhoog te heffen zodat HEER – die op de ark troonde - de stad 

in kon komen. In die tijd lagen de wegen vol rotsblokken en stenen. Die moesten 

allemaal worden opgeruimd: alles moest wijken zodat de koning de stad in kon 

komen. Zelfs “aloude ingangen” (vers 7 en 9) moesten worden aangepakt. Het 

koninkrijk van God is belangrijker dan ouderdom. Dus ook belangrijker dan 

tradities. Tradities kunnen waardevol zijn, maar als ze de komst van de HEER 

hinderen, moeten ze worden opgeruimd. En als ze de komst van het koninkrijk 

niet bevorderen, dan mogen ze verdwijnen. “Zo hebben wij het altijd al gedaan”  

kan in de kerk dus nooit een doorslaggevend argument zijn. Als de koning komt 

moet alles wijken. 

Het is een wonder dat de HEER komt. Vers 3 laat zien dat alleen mensen met 

reine handen en een zuiver hart in zijn buurt mochten komen. Maar er is geen 

mens met reine handen en een zuiver hart. En toch wil de HEER naar ons 

toekomen. Ook al kent Hij al onze tekortkomingen en zonden. God heeft ons 

namelijk lief! Hij wil in zijn genade zondaars redden. 

Toen de ark in Jeruzalem kwam, kwam de HEER figuurlijk gezien de stad in. Met 

kerst kwam God letterlijk in eigen Persoon de wereld binnen. De machtige en 

eeuwige God werd een kwetsbaar mens. De koning kwam als een slaaf. Het is de 

wereld op zijn kop. De koning vol majesteit droeg een doornenkroon. De HEER, 

machtig en heldhaftig, werd bespot en vernederd. Wie is die koning vol majesteit? 

vragen vers 8 en vers 10. Het is de gekruisigde Jezus….  

Het koninkrijk van God is dan ook totaal anders dan aardse koninkrijken. Het is 

een koninkrijk waarin de eerste de laatste zullen zijn en de laatsten de eerste. Een 

koninkrijk voor armen van Geest en voor vredestichters. Wat heeft deze wereld  

dit koninkrijk nodig! Het lijkt wel alsof de wereld steeds verder wegzakt in het 

moeras. Wat een zegen om dan in adventstijd te leven: Gods koninkrijk komt! 

Bereid je voor op de komst van dit koninkrijk. Door je op God te richten. Door – 

net als de poorten van Psalm 24 – je hart te verheffen. Zo maken wij ruim baan  

voor de HEER. Alles moet wijken: de zonden moeten uit ons leven verdwijnen 

zodat we ruimte maken voor de Geest van Christus. God klopt op de deur van ons 

hart. Hij doet dat niet met geweld, maar liefdevol en uitnodigend. Hij wil ons hart 

veroveren. Dat kan alleen als wij zien wie Christus voor ons is. 

Het is advent. We bereiden ons voor op de komst van de koning. Hij klopt op de 

deur van ons hart. Kijk naar wie er klopt: de koning vol majesteit. Luister naar 

wat Hij zegt en maak ruim baan voor Hem. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 15 

Dinsdag: Psalm 96  

Woensdag: 2 Samuël 6:12-23 

Donderdag: 1 Kronieken 16:8-36   

Vrijdag: Filippenzen 2:1-11 

Zaterdag: Openbaring 3:14-22  

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben jij echt voorbe-

reid op de komst van Gods 

koninkrijk?  

• Wat moet er uit jouw leven ver-

dwijnen voor de komst van de 

HEER?  

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Het is advent. Waar kijk je echt 

verlangend naar uit? 

• Gods koninkrijk is totaal anders 

dan aardse koninkrijken. Wat 

betekent dit voor hoe we in het 

leven staan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: preekkast. 


