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HET IS TE ZOT VOOR WOORDEN… 

 

Wat moet je ervan zeggen? Het is te zot voor woorden.  Jezus Christus is ter dood 

veroordeeld. Hij werd door de mensen uitgekotst. Weg met Hem! Jezus wordt 

naar de Schedelplaatst gebracht. De Schedelplaats, Golgota, lag buiten Jeruzalem. 

Jezus was eerder die week als Koning binnengehaald (Lukas 19:29-40) maar nu 

verlaat Hij de stad als misdadiger via de zijuitgang. In Jeruzalem, de stad waar de 

tempel stond, de woonplaats van God, was voor Hem geen plaats. De Joodse 

leiders dachten dat ze God gehoorzaam waren. Er werden – in overeenstemming 

met de wet – offers gebracht. Maar ze sloegen de plank vreselijk mis.  

 

Dat kan dus, dat je oprecht denkt dat je de HEER eert en dat je Hem gehoorzaamt. 

Dat je serieus met de bijbel omgaat. Maar dat je  het onderaan de streep toch mis 

hebt. Net als de Farizeeën en Schriftgeleerden. Jezus wordt buiten de stad 

geëxecuteerd. Hij had laten zien dat Hij de Messias was, de Zoon van God. Maar 

Hij werd niet geloofd. Dat geeft te denken: wie is Jezus voor jou? Luister je echt 

naar Hem? Op plaats je Hem buiten je leven? Het is te zot voor woorden… God 

wordt afgevoerd. 

 

Op Golgota werden de ter dood veroordeelde misdadigers gekruisigd. Dat was 

een vreselijke straf. Je stierf een gruwelijke dood door verstikking. Het was een 

straf voor slaven en misdadigers. Wat een vernedering voor Jezus. Hij had alleen 

maar goed gedaan en toch stierf Hij als een misdadiger. Hij had mensen genezen 

maar werd gekruisigd alsof Hij een moordenaar was. Tegelijk is dit ook een troost 

voor ons. Jezus werd onder de misdadigers gerekend. Hij identificeerde zich met 

hen. Eén van de misdadigers die naast Hem hing en berouw had, mocht met Jezus 

mee naar het paradijs. Het laat zien dat dit de reden was dat Jezus naar de aarde 

was gekomen: om zondaars te redden.  

 

Zo mogen we vol verwondering naar Pasen toeleven. Het is te zot voor woorden… 

God wordt afgevoerd. Als een misdadiger. Mensen kunnen daar over struikelen. 

En soms is dat goed. Want als je struikelt verlies je je waardigheid. Dat kan nodig 

zijn. Dat brengt je op de knieën. En dan kun je Jezus aanbidden. Als de redder van 

de wereld. Als jouw redder. Bid je mee? 

 
 

Om over na te denken: 

 

• De Farizeeën en Schritgeleerden 

dachten echt dat ze God gehoor-

zaam waren, maar ze sloegen de 

plank mis. Wat zegt dit jou? 

• Wat betekent het voor jou per-

soonlijk dat Jezus gekruisigd 

werd? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre is het voor jou 

bemoedigend dat Jezus als een 

misdadiger stierf? 

• Wat zegt de dood van Jezus over 

ons mensen? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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