
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maranathakerk 

Spakenburg-Zuid 

 

Zondag 20 april 2025 

(08.45 / 10.30 uur) 

 

Lezen/Tekst: 

 Matteüs 28:1-10 

 

 

[1e Paasdag ] 

 

  

 

  
 

 
Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

 

PASEN: EEN BREUKLIJN IN DE GESCHIEDENIS… 

 

Op de paasmorgen kwam er een engel uit de hemel naar de aarde toe. Dit ging 

gepaard met een aardbeving (vers 2). Pasen is schokkend. Niet alleen letterlijk, 

ook figuurlijk. Dat ervaren we niet altijd zo. Voor ons is Pasen “gewoon” 

onderdeel van het verhaal van Jezus. Jezus kwam naar de aarde (kerst), stierf aan 

het kruis (Goede Vrijdag) en stond met Pasen op uit de dood. Maar het is 

schokkend. Sinds de zondeval heerst de dood in deze wereld. En niemand 

ontkomt er aan. Wij mensen zijn vergankelijk. Maar daar heeft Pasen verandering 

ingebracht. Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Het is 

echt  schokkend: de dood is van zijn macht beroofd. 

Maar kun je dat wel zeggen? Iedere dag weer sterven er mensen. Daar heeft Pasen 

niets aan veranderd. En toch vieren we dat de dood overwonnen is. Want het graf 

van Jezus was leeg!! “Jezus is opgewekt” zegt de engel tegen de vrouwen (vers 6). 

Jezus was niet zomaar gestorven. Zijn dood was een offer voor onze zonden. De 

opstanding van Jezus laat zien dat God dit offer heeft aanvaard. De dood als straf 

op de zonden is overwonnen. Dat is echt een breuklijn in de geschiedenis. De 

opstanding van Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuw leven. Een leven 

voor God. Paulus schrijft daar uitvoerig over in Romeinen 6. Omdat we met 

Christus zijn opgewekt, moeten we niet meer toegeven aan onze begeerten. We 

moeten niet langer meer in dienst van de zonde leven, maar in de dienst van God. 

Dankzij Pasen kunnen wij voor God leven. Het graf van Jezus was leeg. God heeft 

zijn offer aanvaard. Onze zonden zijn vergeven. 

Maar nog even terug naar de vraag of de dood echt overwonnen is. Wat zien wij 

daar nu van terug? Iedere dag sterven er mensen. Daar heeft Pasen niet veel aan 

veranderd. Dat klopt, maar realiseer je dat Pasen niet het einde van Gods 

reddingsplan is. Het is een breuklijn. Niet het einde, maar het begin van het einde. 

Er volgt nog veel meer. Dankzij Jezus’ opstanding zullen wij ook opstaan. Als Jezus 

terugkomt krijgen wij een nieuw lichaam en mogen wij voor altijd op de nieuwe 

aarde wonen. Zo is Pasen een bron van hoop. En de wereld heeft die hoop nodig. 

Want er is zoveel onrust en onzekerheid. Zoveel angst. Is die hoop terug te zien 

in hoe je leeft? Leef opgewekt want het is Pasen geweest: een breuklijn in de 

geschiedenis. Letterlijk en figuurlijk schokkend nieuws. Want het graf van Jezus 

is leeg. En er komt nog veel meer! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 28:11-20 

Dinsdag: Johannes 11:1-27 

Woensdag: Romeinen 6:1-14  

 Donderdag: 1 Korinte 15:1-19   

 Vrijdag: 1 Korinte 15:35-49   

Zaterdag: 1 Korinte 15:20-58 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe schokkend is het Paas-

evangelie voor jou? 

• Wat is de invloed van Jezus’ 

opstanding voor hoe jij in het 

leven staat?   

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kun je in je leven laten zien 

dat je in hoop leeft? 

• In hoeverre geeft de opstanding 

van Jezus je troost als er mensen 

van wie je houdt sterven? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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