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Al het geluk buiten Jezus Christus om

brengt uiteindelijk ongeluk!
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IK KAN MIJN GELUK NIET OP!

“Waarin vind jij je geluk?” Dat is de eerste vraag die in de Gewone Catechismus
gesteld wordt. En dat is een vraag waar ieder mens bewust of onbewust over
nadenkt. Want iedereen - of je nu jong of oud bent, wel of niet gelovig bent - wil
zich gelukkig voelen. Dat verlangen zit in ons dna. Zo zijn we geschapen door God.
Aan het begin van de wereldgeschiedenis leefde de mens in het paradijs. Het was
daar fantastisch: iedereen was volmaakt gelukkig. De zondeval bracht daar
verandering in. De mens werd ongelukkig. Als beelddragers van God verlangen
wij terug naar hoe het eens was. Dat verlangen zit diep in ons.

We kunnen het geluk overal en nergens zoeken. En soms vind je tijdelijk geluk.
Maar het is nooit volmaakt geluk, want het is niet blijvend. Een voorbeeld: de
moderne mens zoekt zijn geluk in shoppen. Shopping malls en winkelcentra
worden wel eens de tempels van onze tijd genoemd. Ze schreeuwen ons als het
ware toe: “kom, koop en je wordt gelukkig. “We kennen ook de term
troostshoppen. Maar het is kortstondig geluk. Het spreekwoord luidt niet voor
niets: “bezit van de zaak is het eind van het vermaak.”

Psalm 42 laat zien dat alleen God je echt geluk kan geven want Hij ziet en redt
ons. (vers 6 en 12). God ziet wat er hier op aarde allemaal fout gaat en stuurde
daarom zijn Zoon naar de wereld toe. Jezus kwam naar de wereld om ons met zijn
dood en opstanding te redden van het ongeluk. Daar mogen we ons geluk in
vinden: in het feit dat Jezus ons op zocht en gevonden heeft. Want daardoor
mogen wij ons kinderen van God weten. Kinderen die onlosmakelijk met God zijn
verbonden en voor eeuwig met Hem mogen leven. Straks in volmaaktheid op de
nieuwe aarde. En dat vooruitzicht maakt vandaag al alles anders. We gaan
verlangen naar de komst van Gods koninkrijk en dat verlangen gaat ons gedrag
bepalen. We willen leven volgens de regels die bij Gods koninkrijk horen. Dan
willen we bijvoorbeeld niet pakken wat we pakken kunnen, maar dan zijn we
bereid om van ons bezit te delen. Dan gaan we uit geloof en liefde leven.

Wil je dat? Het kan zijn dat je lauw bent in je geloof. Dat je het allemaal wel gelooft
zolang je je leven maar niet hoeft te veranderen. Dan heb je je geluk nog niet echt
gevonden. En dat is tragisch want Jezus wil ook jou vinden! Bid dan of de Geest je
geloof wil geven door je ogen te openen voor Gods liefde in Jezus Christus. Want
dan kun je je geluk niet op. Gelukkig is hij die zijn geluk vindt bij Hem.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Psalm 1

Dinsdag: Psalm 84
Woensdag: Matteiis 13:44-52
Donderdag: Lukas 15:1-10
Vrijdag: 2 Korinte 1:1-11

k Zaterdag: 1 Johannes 4:7-2y

Om over na te denken:

e Waarin vind jij je geluk?
e Inhoeverre ervaar je dat Jezus
Christus ook jou gevonden heeft?

f Punten voor geloofsgesprek: \

e Jezus brengt ons thuis bij God.
Voel je je ook echt thuis bij God?

e In hoeverre bepaalt de hoop op
Gods nieuwe toekomst jouw

k gedrag? j

1. Waarin vind jij je geluk?

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij

gevonden heeft.

Hij offerde zichzelf op om mij thuis
te brengen in de liefde van God.
Zijn Geest maakt in mij de hoop

wakker op Gods nieuwe toekomst,

voor mij en heel de wereld.




