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EIND GOED, AL GOED! 

 

Paulus zat moederziel alleen in de gevangenis in Rome. Iedereen – op Lukas na – 

had hem in de steek gelaten. Je kunt je voorstellen dat dit iets doet met je. Paulus 

wilde Jezus dienen en het gevolg was dat hij in de gevangenis terechtkwam. Hij 

zocht het goede voor de mensen en zijn beloning was dat iedereen hem liet vallen.  

Dat kan een verzoeking worden: waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dat 

gevoel kunnen wij ook wel eens hebben in de kerk. Als je je laat motiveren door 

hoe mensen reageren dan werp je vroeg of laat de handdoek in de ring.  

Toch houdt Paulus het vol. De Heer gaf hem kracht, schrijft Paulus (vers 17). Hij 

geloofde dat Jezus hem zou redden en hem naar het hemels Koninkrijk zou 

brengen (vers 18). Dat vooruitzicht, die belofte, hield Paulus op de been. Je kunt 

je nu van tijd tot tijd moederziel alleen voelen en allerlei problemen hebben, maar 

uiteindelijk komt alles goed. Er komt een nieuwe aarde! Dat vooruitzicht gaf 

Paulus kracht en hielp hem om staande te blijven. 

God gaf Paulus kracht omdat Hij hem wilde gebruiken voor de uitvoering van zijn 

plan. Paulus moest naar Rome toe, naar het centrum van de toenmalige wereld. 

Daar – waar alle nationaliteiten van de wereld vertegenwoordigd waren – moest 

Paulus getuigen van Jezus. God wilde namelijk dat alle volken het evangelie van 

Jezus Christus zouden horen. Want God heeft de wereld lief! Dat geeft ons ook 

vandaag de dag veel hoop. Het gaat ronduit slecht met deze wereld: terroristische 

aanslagen, klimaatverandering, toenemende verdeeldheid en verharding in de 

samenleving. En zo kunnen we wel doorgaan. Je hoeft geen pessimist te zijn om 

je vertwijfeld af te vragen waar het naar toe gaat met deze wereld. Maar dan mag 

je weten dat God de wereld liefheeft en zijn handen nooit van deze wereld zal 

terugtrekken. God was, is en blijft betrokken op zijn schepping. En Hij gaat 

uiteindelijk alles nieuw maken. God gaat de wereld zuiveren van de zonden. Het 

volmaakte koninkrijk komt, een koninkrijk voor mensen uit alle volken en 

culturen.  

De tekst eindigt met een lofprijzing: “De Heer komt alle eer tot in alle eeuwigheid. 

Amen” (vers 18) Dat is opmerkelijk. Paulus zit gevangen en is moederziel alleen. 

Hij weet dat hij gaat sterven. Maar in plaats van zich te beklagen, prijst Hij God! 

Paulus kijkt verder dan de muren van zijn cel. Hij zet zijn leven in het perspektief 

van de komst van Gods Koninkrijk. En dat geeft hem blijdschap. Hoe meer je je 

daarop richt hoe meer je ziet dat jouw leven onderdeel mag zijn van Gods grote 

verhaal. Je mag daarin opgenomen weten. Eind goed, al goed: loof de Heer! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 22:30-23:11 

Dinsdag: Handelingen 24:1-23    

Woensdag:  Handdelingen 28:11-31   

Donderdag: Psalm 22   

Vrijdag: 1 Petrus 1:1-12 

Zaterdag: Openbaring 21:1-8  

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• Paulus is teleurgesteld in zijn 

medechristenen. In hoeverre ben 

jij teleurgesteld in andere 

gemeenteleden? En kun je 

voorstellen dat jij wellicht een 

ander teleurstelt? 

• In hoeverre kun je – als je zorgen 

en moeiten hebt – toch de Heer 

prijzen? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• “Eind goed, al goed!” Is dat niet 

een zoethoudertje voor mensen 

die het moeilijk hebben? 

• In hoeverre speelt de belofte van 

de komst van Gods Koninkrijk een 

rol in je geloofsleven? 


