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Lezen: 1 Timoteüs 6:3-19 
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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

WIE OF WAT VULT JOUW KINDERHAND? 

 

Onmatigheid is één van de zeven hoofdzonden. Toch wordt onmatigheid niet 

vaak als zonde beleefd. Onmatigheid wordt in onze tijd eerder als een recht dan 

als een zonde gezien. En dat terwijl onmatigheid aantoonbaar slechte gevolgen 

heeft. Overmatig eten en drinken leidt tot gezondheidsproblemen. En dan heb ik 

het nog niet eens over de verwoestende gevolgen van verslavingen gehad. 

Onmatigheid gaat ook ten koste van de schepping. Wanneer iedereen op de 

wereld zou leven als wij in het westen doen, dan zou je meer dan drie planeten 

nodig hebben. Of te wel: wij consumeren teveel. Dat weten we, maar toch gaan 

we er mee door. We laten onze kinderhand gemakkelijk vullen. 

Paulus wijst erop dat wij niets in de wereld meegebracht hebben en er ook niets 

uit kunnen meenemen. (vers 7) We zijn met lege handen geboren. Lege handen 

die alleen God kan vullen. Wij kunnen alleen maar onze handen ophouden. En dat 

mogen we doen als kinderen van God. Dat wil zeggen: in het vertrouwen dat God 

als onze hemelse Vader ze zal vullen.  

We kunnen niets uit de wereld meenemen. (vers 7) Paulus herinnert ons eraan 

dat we eens zullen sterven. Maar daarmee is het niet afgelopen: we hebben het 

eeuwige leven. En eeuwig leven is niet pas het leven na de dood. We leven nu al 

eeuwig. Het leven voor en na ons sterven liggen in elkaars verlengde. Ons leven 

hier en nu staat in het licht  ons leven na de dood. We mogen straks eeuwig op de 

nieuwe aarde leven. Daarom hoeven we niet mee te gaan in de ratrace van het 

leven uit angst iets te missen. Er wacht ons een geweldige toekomst. Ook daarmee 

wil onze hemelse Vader onze kinderhanden vullen. 

“Wees tevreden met voedsel en kleren” zegt vers 8. Ben je dat? Of heb je meer 

nodig om gelukkig te zijn? In hoeverre ben je rijk met God? Kunnen en willen wij 

sober leven? Het is goed om allereerst jezelf de spiegel voor te houden. Dus niet 

wijzen naar anderen: “die vliegt te veel” of “die leeft veel te luxe”. Maar: kan ik 

genoegen nemen met eten en kleding? Het zou mooi zijn als we daarnaast ook 

elkaar zouden kunnen bevragen. Niet om de ander de maat te nemen maar om 

elkaar te helpen het gevecht tegen de onmatigheid aan te gaan. Niet als doel op 

zich, maar het doel om God steeds meer bron en doel van ons leven te laten zijn. 

Wie of wat vult jouw kinderhand? We hebben onszelf niet in de hand. Maar 

realiseer dat God onze Vader is en wij eeuwig leven hebben. Dan kun je tevreden 

leven. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Spreuken 23:1-9   

Dinsdag: Spreuken 23:29-35 

Woensdag: Romeinen 13:11-14 

 Donderdag: Matteüs 6:19-34   

 Vrijdag: Lukas 12:13-21   

Zaterdag: Hebreeën 13:1-8   

 

   

Om over na te denken: 

• In hoeverre ben je tevreden met 

voedsel en kleding, dat wil 

zeggen: met het noodzakelijke? 

• Wat betekent het voor je 

consumptiegedrag dat je het 

eeuwige leven hebt? 

 

 

Voor geloofsgesprek: 

 

• Welk beeld spreekt je meer aan 

en waarom: we staan met lege 

handen voor God als bedelaars of 

als kinderen? 

• Hoe belangrijk vind je het om 

duurzaam te leven?  

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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