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HONGER NAAR HET WOORD  

 

“Als een baby honger heeft, gaat het huilen. En het blijft huilen totdat het te 

drinken heeft gekregen. Petrus zegt in vers 2: zoals een baby’tje verlangt naar 

melk, zo moeten wij verlangen naar de melk van het woord. Dat hebben we nodig 

om geestelijk te kunnen leven. Bij “de melk van het woord” moeten we niet alleen 

maar aan de bijbel denken, maar vooral aan Jezus Christus. Zonder Hem kunnen 

we immers niet leven. Zoals een baby alleen kan leven wanneer het melk krijgt, 

kunnen wij alleen leven wanneer wij door het geloof aan Christus verbonden zijn. 

Petrus roept ons op om naar Christus te verlangen. Om te hongeren naar Hem. 

 

De honger naar Christus kan gestild worden, maar we raken er nooit verzadigd 

van. Verzadigd in de zin dat wij er genoeg van hebben. Christus is immers de 

zuurstof voor onze ziel en daar kunnen we nooit genoeg van krijgen. We mogen 

onze hele leven steeds dichter naar Christus toegroeien en daarvan genieten 

zoals ouders genieten van hun groeiende baby. 

 

Verlangen naar Christus betekent ook verlangen naar het doen van goede 

werken. Geloven is niet alleen maar iets van ons hart. Daar begint het wel, maar 

daar eindigt het niet. Het uit zich vervolgens in hoe je in het leven staat. Als je 

hongert naar het woord ga je zonden steeds meer haten en dan wil je er ook tegen 

vechten. Dan wil je meer en meer naar Gods wil leven. Niet omdat het een 

voorwaarde zou zijn om bij God te mogen horen. Dat zou wettisch zijn. Dan 

zouden we ons een niet te dragen last opleggen. We hoeven er niet zelf  voor te 

zorgen om bij Christus te mogen horen. God zelf heeft ons tot zijn kinderen 

gemaakt (vers 9). Dat we goede werken gaan doen is daar een gevolg van. 

 

Petrus roept ons op om te hongeren naar het woord, om naar Christus toe te 

groeien. Dat willen wij alleen maar wanneer wij zien dat Christus goed is (vers 

3). Alleen als we tot in ons hart geraakt zijn door zijn liefde en genade. Daarom is 

het zo belangrijk om echt met Christus te leven en ons aan Hem over te geven. 

Hier mag je ook om bidden: “Werk met uw Geest in mijn hart en breek mijn hart 

open voor Christus. Stil mijn honger met zijn vrede en liefde.” 

 

 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

Maandag: Psalm 42 

Dinsdag: Psalm 118  

Woensdag: Psalm 131 

Donderdag: Efeze 4:1-24   

Vrijdag: Kolossenzen 1:1-23 

Zaterdag: 1 Petrus 2:11-25    

 

   

 

 

Om over na te denken: 

  

• In hoeverre honger je echt naar 

het Woord? 

• In hoeverre kun je in je leven 

geloofsgroei aanwijzen? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe kunnen we bij elkaar het 

verlangen naar Christus aan-

wakkeren? 

• Kun je het Petrus nazeggen dat 

 je hebt ervaren dat de Heer goed 

 is? 


