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Lezen: Handelingen 11:19-26
Tekst: Handelingen 11:19-26

Leve de kerk!

Want Jezus Christus leeft!

Ds. Gertjan van Harten

(g.v.h@kpnmail.nl)

DE KERK: DOOR DE HEER, VOOR DE HEER!

[Collega Jan Meijer heeft 1¢ deel van de preek: DOOR DE HEER voor zijn rekening
genomen. Ik het 2¢ deel: VOOR DE HEER. Daar gaat dit preekblad over.]

In Antiochié werden de gelovigen voor het eerst “christenen” genoemd. (vers
26) Tot die tijd werd de kerk als een stroming binnen het Jodendom gezien.
Maar daar kwam verandering in: ook mensen uit de heidenvolken kwamen tot
geloof in Christus en sloten zich aan bij de gemeente. Dit was revolutionair in
die tijd. Dat is voor ons bijna niet voor te stellen. Want Joden en niet-Joden
leefden in totaal gescheiden werelden. Het kwam in de gelovigen niet op om het
evangelie van Christus ook aan niet-Joden te verkondigen. De HEER was toch
alleen hun God? Maar “enkele” Joden (vers 20) vertellen aan de Grieken over
Christus. En de HEER zegent hen daarin: er komen Grieken tot geloof en ze
sluiten zich aan bij de gemeente.

Nogmaals: wij kunnen niet voorstellen wat dit betekend moet hebben voor de
gemeente in Antiochié. Het riep allerlei spannende vragen op: wat halen we
binnen? En wat betekent dit voor het karakter van de gemeente? Uit de rest van
Handelingen weten we dat dit inderdaad voor de nodige spanningen zorgde
binnen de kerken. Maar Handelingen 11 laat zien dat we daar niet voor moeten
terugschrikken. De kerk is geroepen om met het evangelie de wereld in te gaan.
De moedergemeente in Jeruzalem hoort wat er gebeurde en stuurt Barnabas
naar Antiochié. Barnabas bemoedigt de gemeente in Antiochié: “Het is goed wat
jullie doen, het is wat de HEER wil.” Hij spoort de gemeente aan om door te gaan
en trouw te blijven aan de Heer. Het is prachtig om elkaar zo te bemoedigen in
de kerk. Om elkaar te vertellen als je in de ander de Heer aan het werk ziet. En
elkaar aan te sporen trouw te blijven. Dat bindt samen.

Leve de kerk: voor de Heer! God wil ons allemaal inschakelen. Het waren in
Antiochié niet zogenaamde “prominente” christenen die met de heiden over
Christus spraken. Het waren gewone gemeenteleden. God schakelt iedereen in.
En het is een mooie vraag om aan het begin van het seizoen jezelf de vraag te
stellen: “Hoe kan God mij gebruiken in kerk?” Zo mogen we samen kerk zijn:
leven voor de Heer. Dat God ons het komende seizoen daarbij en daarin moge
zegenen!

ﬁeesrooster komende week: \

Woensdag: Handelingen 9:10-31
Donderdag: Handelingen 15:36-41

N

Maandag: Galaten 1:6-24
Dinsdag: Galaten 2:1-14

Vrijdag: Psalm 87
Zaterdag: Galaten 3:24-29/

/ Om over na te denken: \

Hoe laat jij je inschakelen in de
\kerk? /

In Antiochié werden de gelovigen
christenen genoemd: aanhangers
van Christus. Kennelijk was er in
hun leven iets terug te zien van
Christus. Op welk gebied kunnen
anderen in jouw leven iets van
Christus zien?

/ Punten voor geloofsgesprek: \

K motto bij je op?

In hoeverre is het in het reilen en
zeilen van onze gemeente
zichtbaar dat we als kerk echt
leven voor de Heer?

“Leve de kerk!” Wat roept dit

/
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