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LEEF ZONDER ANGST! 

 

Er zijn veel dingen waar bij bang voor kunnen zijn. Je kunt bang zijn dat je je 

baan verliest, bang zijn voor oorlog of bang zijn dat je ziek wordt. En zo kan ik 

nog wel een tijdje doorgaan. Het is daardoor best lastig om het Hebreeën 13:6 

na te zeggen: “De HEER is mijn helper, ik heb niets te vrezen.” Ook al weet je dat 

God bij je is, dan spreekt het nog niet vanzelf dat je leeft zonder angst. 

Dat was het voor de Hebreeën ook niet. Dat waren voornamelijk Joden die tot 

geloof in Jezus waren gekomen. Ze waren aanvankelijk vol enthousiasme, maar 

toen ze te maken kregen met vervolgingen haakten velen uit teleurgesteld en 

bang af.  

Toch hoeven wij volgens de tekst niet bang te zijn. De schrijver citeert twee 

teksten uit het Oude Testament. Daarin staat dat God bij zijn volk is en dat we 

daarom nergens bang voor hoeven te zijn. Dat geldt voor vandaag niet minder. 

God is heel dicht bij ons, ja met zijn Geest zelfs in ons (Pinksteren!). Aan die 

belofte mogen wij ons overgeven ook al gaat het soms tegen ons gevoel in. 

Geloven is immers: vertrouwen op Gods beloften. Als je je zo in geloof overgeeft, 

kun je zonder angst leven: God heeft beloofd voor ons te zorgen. 

En dat kan allemaal dankzij Jezus Christus: God zorgt voor ons omdat Jezus 

stierf voor onze zonden. Het gevaar bestaat dat wij hier een punt zetten. Maar 

dan snijd je een stuk van het evangelie af. Het evangelie verandert ons leven. We 

gaan met en door Christus leven.  

In de wereld draait het plat gezegd om geld en seks. Hebreeën 13 laat zien dat 

christenen heel anders omgaan met seksualiteit en geld dan mensen die niet 

geloven (vs.4-5). Het evangelie is dus niet alleen maar “je mag bij God horen”, 

maar gaat veel verder: waar leef je voor? Als je voor Christus leeft wordt er een 

wissel omgezet, dan ga je leven in het spoor van Jezus. Dan weet je dat Hij de 

vervulling van je leven is. Dat geeft rust, daardoor kun je zonder angst leven. 

Leven zonder angst is meer en meer leven met Christus. 

Geloven doe je weliswaar persoonlijk, maar niet individualistisch. Geloven doe 

je samen. Daar gaan de verzen 1-3 over. Daar worden de lezers opgeroepen om 

elkaar lief te hebben en elkaar te helpen. Zo mogen (en moeten) wij elkaar 

helpen, aansporen en indien nodig vermanen. 

Nog één keer kort samengevat: Leef zonder angst. Dat spreekt niet vanzelf. 

Vertrouw daarom op Gods belofte. En leef met Christus. Dat geloof verbindt ons 

aan elkaar. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Hebreeën 10:32-39   

Dinsdag: Deuteronomium 31:1-8   

Woensdag: Jozua 1:1-9     

Donderdag: Psalm 31     

Vrijdag: Psalm 118 

Zaterdag: 1 Tessalonicenzen 4:1-12  

 

 

   

 

 

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre zeg je het de tekst na 

dat je niet bang bent omdat God 

altijd bij ons is? 

• Merk je ook daadwerkelijk dat 

God bij je is? 

 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Kun je aangeven of en  hoe Jezus  

je dagelijkse doen en laten be-

paald? 

• Hoe groot is jouw liefde voor de 

andere gemeenteleden? 
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