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Ik mag Gods belofte geloven

dat ik dankzij Christus

een burger ben van Gods Koninkrijk!

 
 

 

Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

GOD WIL JE IN ZIJN KONINKRIJK HEBBEN! 

 

In Zondag 31 gaat het over de twee sleutels van het Koninkrijk der hemelen:de 

verkondiging van het evangelie en de kerkelijke tucht (vraag en antwoord 83). 

De bijbel noemt het Koninkrijk der hemelen ook wel het Koninkrijk van God of 

alleen het Koninkrijk. Het is het Koninkrijk waar Christus koning van is. Dit 

Koninkrijk komt in al zijn volmaaktheid pas na de wederkomst van Jezus, maar 

tegelijk kun je zeggen dat het Koninkrijk er in beginsel nu al is. Wij mogen in dit 

leven al leven als burgers van Gods Koninkrijk en op die manier met en voor 

God leven. 

En dat is het grote verlangen van God: dat wij met Hem leven. Als zondaars 

kunnen wij dit echter niet. Door onze zonden kunnen wij niet voor God bestaan. 

MAAR... En dat is het wonder van Gods liefde en genade: toch wil God met ons 

leven! Toch wil Hij de eeuwigheid met ons doorbrengen! Daarom stuurde God 

zijn Zoon naar de aard zodat Christus kon sterven voor onze zonden. In Christus 

is er vergeving voor ons. Deze boodschap moet "volgens het bevel van Christus" 

(antwoord 84) verkondigd worden. Voor ieder die de belofte van het evangelie 

aanneemt is het Koninkrijk geopend. Het begint met de belofte van God dat er 

dankzij Jezus Christus eeuwig leven is. 

Nu kun je Gods belofte in ongeloof naast je neerleggen. Maar dat betekent dat 

het Koninkrijk dan voor je gesloten is. Het evangelie is geen automatisme, het 

evangelie vraagt geloof van ons. Wanneer dat geloof er niet is, gaat het 

Koninkrijk op slot. Die boodschap moet in de kerk verkondigd worden. Zo is de 

prediking een sleutel van het Koninkrijk der hemelen. 

De tucht is de andere sleutel van het Koninkrijk (vraag en antwoord 85). Nu is 

de kerkelijke tucht geen strafmaatregel, maar een middel om een appèl op 

iemand te doen: bekeer je van je zonden, blijf er niet in volharden want anders 

kom je definitief buiten Gods Koninkrijk te staan. 

Zo is Zondag 31 een stimulans om met Christus te leven en om te vertrouwen op 

de belofte van het evangelie dat dankzij het verlossingswerk van Christus al 

onze zonden vergeven zijn. 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Matteüs 16:13-20       

Dinsdag: Matteüs 18:15-20   

Woensdag: 2 Korinte 2:1-11      

Donderdag: Titus 3:1-19       

Vrijdag:   2 Tessalonicenzen 3:6-16 

Zaterdag: 2 Johannes        

 

 

 

     

Om over na te denken: 

 

 Vertrouw je echt op de belofte 

van het evangelie? 

 Hoe zou je reageren wanneer  

je werd aangesproken op een  

bepaalde zonde? 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Vind je Zondag 31 troostvol of 

juist bedreigend? 

 In hoeverre durf je een ander 

gemeentelid aan te spreken op  

zijn of haar zonde?  


