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- Pasen -
Lezen: Markus 16:1-8
1 Korinte 15:1-7; 12-28

Tekst: 1 Korinte 15:20-22

Dankzij Jezus’ opstanding uit de dood

begint ons nieuwe leven

al aan deze kant van het graf!

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

LEEF OPGEWEKT!

Als Jezus niet echt is opgestaan uit de dood, kunnen we de deuren van de kerk
wel sluiten. Dan stort het christelijk geloof als een kaartenhuis in elkaar. Maar het
is geen fabel, het is echt waar: Jezus is opgestaan, Hij leeft! Er zijn, aldus Paulus,
meer dan genoeg getuigen (1 Kor.15:5-7)

Christus is als eersteling opgestaan uit de dood (1 Kor.15:20). Paulus verwijst
hiermee naar de wet op de eerstelingen uit Leviticus 23. De eerste garven van
de oogst waren voor de priesters. Men deed afstand van de eerste oogst in het
vertrouwen dat er nog veel te oogsten zou komen. De eerstelingen stonden daar
garant voor. Zo is het ook met de opstanding van Jezus: zijn opstanding staat er
garant voor dat er nog veel meer mensen zullen opstaan uit de dood. Jezus’
opstanding is een garantie voor onze opstanding! Ons leven is kwetsbaar en wij
zijn vergankelijk. Daar kun je soms moedeloos van worden en vertwijfeld van
raken. Maar daar zal een einde aan komen! Ook wij zullen opstaan! Als Jezus
terugkomt zullen wij opstaan en een nieuw lichaam krijgen. Een lichaam zonder
handicaps en ziekten! Voor God is ons lichaam belangrijk. We zijn geschapen om
God met lichaam en ziel te eren. En dat zullen we straks in eeuwigheid doen op
de nieuwe aarde.

Jezus heeft met zijn opstanding uit de dood de dood overwonnen. De dood als
straf op de zonden is door Jezus’ opstanding van zijn macht beroofd. En wij
mogen daarin delen (vers 21-22). Dat betekent dat het nieuwe leven voor ons nu
al kan beginnen. Nu al: het nieuwe leven begint niet pas na de wederkomst van
Jezus. Wij mogen nu al opgewekt leven want wij zijn bevrijd van de zonden. We
doen nog wel zonden, maar we zijn geen gevangenen meer van de zonde. Het kan
niet anders of dat is terug te zien in ons leven. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe
we omgaan met geld. Als je het nieuwe leven leidt dat Jezus met zijn opstanding
heeft verdiend, kan geld nooit een doel worden in je leven. Het is dan een middel
dat je inzet voor de komst van Gods nieuwe wereld. Gods Koninkrijk staat dan
immers centraal in je leven.

Als Jezus niet echt is opgestaan, stort het christelijk geloof als een kaartenhuis in
elkaar. Maar God zij dank: Jezus is daadwerkelijk opgestaan! Leef daarom
opgewekt! De Heer is opgestaan en wij zullen volgen. Nu vangt het nieuwe leven
aan.

ﬁeesrooster komende week: \

Maandag: Mattelis 28:8-15
Dinsdag: Leviticus 23:9-14
Woensdag: 1 Korinte 15:35-49
Donderdag: 1 Korinte 15:50-58
Vrijdag: 1 Tessalonicenzen 4:9-18

k Zaterdag: Romeinen 6:1-14/

/ Om over na te denken: \

e Inhoeverre is Jezus’ opstanding
voor jou zelf een garantie dat je
zelf ook uit de dood zult opstaan?

e Kun je hetin je leven aanwijzen
dat je nu al het nieuwe leven

k leidt? J

/ Punten voor geloofsgesprekx

e In hoeverre vind je het moeilijk
om te geloven dat Jezus daad-
werkelijk uit de dood is opge-
staan?

e Hoe kunnen we elkaar in de kerk

helpen om echt opgewekt te

K leven? j




