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WELKE WEG SLA JIJ IN? 

 

Psalm 77 is waarschijnlijk geschreven in de tijd van de ballingschap. Asaf heeft 

het gevoel dat God zijn volk in de steek heeft gelaten. Hij schreeuwt het uit tot 

God en bidt om kracht, maar hij vindt geen rust. (vers 3) Dat gevoel kunnen wij 

ook hebben: het gevoel van Godverlatenheid. Mensen spreken enthousiast over 

wat ze allemaal ervaren van God, maar voor jou zijn Gods voetsporen 

onzichtbaar. Hoe kun je dan nog op God vertrouwen? Asaf gelooft dat God groot 

en machtig is en dat zijn weg heilig is. (vers 14) Dat is allemaal niet het probleem. 

Het probleem is dat Asaf niets van God ervaart. Dat het lijkt alsof de HEER niet 

meer voor zijn volk zorgt. Wat moet je dan? 

 

Asaf kan maar één ding bedenken: terugdenken aan Gods daden. (vers 12-13) Hij 

brengt de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Schelfzee in herinnering. 

Israël heeft Gods trouw toen ervaren. Die God die toen trouw was, is dat nu nog 

steeds. Ook al ervaren we dat wellicht niet. Dat geloof mag ons kracht geven. Als 

Nieuwtestamentische christenen denken wij bij Gods grote daden vooral aan het 

werk van Jezus Christus. Hij kwam naar de wereld om de wereld te redden. Dat 

was niet te zien. Hij stierf van God verlaten. Over ontbreken van Gods voetsporen 

gesproken… Als je naar Jezus kijkt lijkt het alsof je een hulpeloze man ziet. Maar 

als je verder kijkt zie je dat op die manier de duivel verslagen is. Jezus Christus is 

dan ook het bewijs dat God echt betrokken is op ons.  

 

Het Oude Testament loopt uit op de komst van Jezus Christus. Dat was de reden 

dat God Israël uit Egypte verloste en door de Schelfzee leidde. Als wij Jezus volgen 

dan bereiken wij onze bestemming: het leven op de nieuwe aarde. De weg naar 

die toekomst kan een moeizame weg zijn. Je ziet Gods voetsporen niet. Dan kun 

je teleurgesteld afhaken. Maar je kunt ook Jezus volgen. Dat wil zeggen: naar Hem 

luisteren en Hem gehoorzamen. Jezus volgen, dat betekent: leven vanuit Gods 

liefde en je leven in zijn hand leggen in het geloof Hij je bij de hand neemt en naar 

het Koninkrijk van zijn Vader brengt. 

 

Welke weg sla jij in? Als je compleet de weg kwijt bent, denk dan aan Gods weg. 

En volg Jezus Christus. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 13  

Dinsdag: Exodus 12:29-42  

Woensdag: Exodus 13:17-14:14:31   

 Donderdag: Psalm 93 

 Vrijdag: Romeinen 11:33-36 

Zaterdag: Romeinen 8:18-30 

   

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre zijn voor jou Gods 

voetstappen zichtbaar? 

• Welke weg sla jij in als je 

compleet de weg kwijt bent? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre is Jezus Christus 

voor jou het bewijs dat God naar 

ons omkijkt? 

• Asaf is overtuigd van Gods groot-

heid en macht. In hoeverre ben 

jij dat ook?  

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 
Podcast gemaakt. Zoeken op 
iTunes, Soundcloud of Spotify 
naar: Preekkast. 
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