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LUISTER GOED NAAR GODS STEM… 

 

Als het fundament van een gebouw niet goed is, stort het vroeg of laat in. Zo is het 

met het evangelie ook. Als het fundament niet goed is wordt het evangelie 

goedkoop: het maakt niet uit hoe je leeft want God is liefde. Of het evangelie 

wordt dreigend: gehoorzaam God want anders zwaait er wat! Of wettisch: doe je 

best om God tevreden te houden. Dit staat allemaal haaks op het evangelie. Het 

evangelie is duur betaald en bevrijdend, het is genade. Om dat te zien moet je goed 

luisteren naar wat God in zijn Woord zegt.  

Psalm 95 werd door het priesterkoor gezongen richting Israëlieten: “Kom  naar 

de tempel!” (vers 1,2 en 6) Naar de plek waar geofferd werd. Die offers waren 

nodig omdat de Israëlieten veel zonden deden. En toch werden ze uitgenodigd 

om bij de HEER te komen! Het begint met Gods liefdevolle uitnodiging om bij Hem 

te komen om de zonden te verzoenen. Wij hebben allemaal zo onze randjes, 

hebzucht, haatgevoelens en/of egoïsme. Dat weet de HEER en toch nodigt Hij ons 

liefdevol uit om bij Hem te komen om onze schuld weg te laten nemen. 

Gods genade wordt vaak misverstaan. Alsof het dan niet belangrijk zou zijn om 

God te gehoorzamen. Zondag 24 van de Catechismus moet dit verwijt al 

weerleggen: “Maakt de leer van de genade de mensen niet zorgeloos en 

goddeloos?” Antwoord: “Nee, wie aan Christus verbonden is, brengt vrucht van 

dankbaarheid voort.” Genade doet een appèl op je hart. Vandaar dat Psalm 95 

zegt dat je niet halsstarrig moet zijn (vers 8). Verhard je hart niet staat er 

letterlijk. Zoals de Israëlieten bij Meriba en Massa deden. Ze hadden hun hart 

gesloten voor de HEER. Maar dan heb je niets bij de HEER te zoeken. Als je Hem 

niet wilt gehoorzamen wendt de HEER zich van je af. Maar dat is niet wat Hij wil! 

Hij nodigt je liefdevol uit om je hart aan Hem te geven. 

Het hele Oude Testament laat zien dat niemand aan Gods eis om Hem volmaakt 

te gehoorzamen kan voldoen. Toch mogen wij gehoor geven aan Gods uitnodiging 

om bij Hem te komen. Dankzij Jezus Christus! Hij was in onze plaats gehoorzaam. 

Hij stierf voor ons.  Wij hadden aan het kruis moeten hangen, maar Jezus hing er 

voor ons. Daarin zien we Gods liefde en genade. En als je dat ziet dan kun je je 

daar vol dankbaarheid aan overgeven,. Dan wil je niet in zonden leven. 

Luister goed naar Gods stem. Dan hoor je de liefdevolle uitnodiging. Om heel je 

hart aan Hem te geven. In vertrouwen op Jezus Christus. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Exodus 17:1-7  

Dinsdag: Psalm 81   

Woensdag: Johannes 7:33-39   

 Donderdag: 1 Korinte 10:1-13  

 Vrijdag: Hebreeën 3:1-9  

Zaterdag: Hebreeën 4::1-16  

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat doe jij met Gods liefdevolle 

uitnodiging? 

• In hoeverre verhard jij je hart? 

Kun je daar voorbeelden van 

bedenken? 

 

 

Stellingen voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre herken je het dat het 

evangelie goedkoop, dreigend of 

wettisch kan worden? 

• Zie je in het werk van Jezus Gods 

genade en liefde? En wat doet dit 

met je? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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