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Lezen: 1 Korinte 6:12-7:9
Tekst: HC Zondag 41

Seks:

dat is niet de ander nemen,

maar jezelf geven...

Ds. Gertjan van Harten
(g.v.h@kpnmail.nl)

LET’S TALK ABOUT SEX!

Augustinus (354-430 na Christus) sprak ronduit negatief over seksualiteit.
Seksualiteit was een noodzakelijk kwaad voor de voortplanting. Zijn denken
heeft veel invloed gehad in de kerk en dat is op dit punt jammer. Seksualiteit
gevoelens horen bij ons mens-zijn. Of je nu volwassen bent of een puber, een man
of een vrouw: je bent geschapen met seksuele gevoelens. Daar is niets vies of
verkeerds aan. Het is een geschenk van God.

Tegelijk waarschuwt de bijbel om verantwoord om te gaan met dit geschenk. En
niet voor niets: er zijn zoveel mensen beschadigd op dit gebied. Denk aan
mannen en vrouwen die door hun partner bedrogen zijn. Of denk aan mensen die
seksueel misbruikt zijn. Het tast mensen in hun zelfwaarde aan. Ook verliezen
mensen het vertrouwen in andere mensen. Als het geschenk van de seksualiteit
verkeerd gebruikt wordt, heeft het desastreuze gevolgen.

Daarom heeft God de seksualiteit aan regels gebonden: aan een relatie van liefde
en trouw. En de ultieme seksuele daad - geslachtsgemeenschap - heeft God
gekoppeld aan het huwelijk. Seks is immers zo kwetsbaar en intiem dat het
omringt moet worden door liefde en trouw. In het huwelijk heb je dat elkaar
officieel beloofd en gehuwden zijn daar ook op aanspreekbaar. Zo wil God ons
beschermen en tot bloei laten komen.

Het valt niet mee om op seksueel gebied rein te leven. Op allerlei manieren
worden onze seksuele gevoelens geprikkeld. Denk alleen maar aan veel reclames
en films op televisie. Nu kunnen wij via internet onze seksuele gevoelens heel
makkelijk (letterlijk en figuurlijk) bevredigen. Met een paar muisklikken hebben
we porno op ons beeldscherm. Het is dan ook niet vreemd dat veel mensen met
een seksverslaving worstelen. Je kunt je daar heel schuldig en vies door voelen.
Nu is een schuldgevoel vanwege zonden terecht. God haat de zonden. Tegelijk
mag het bevrijdende evangelie klinken dat Jezus Christus voor al onze zonden
gestorven is en dus ook voor onze seksuele zonden! In dat geloof mag je het
gevecht tegen seksuele zonden aangaan. Merk je dat je verliefd bent op iemand
anders dan je man of vrouw? Wapen jezelf er tegen en voed het niet! Besef dat je
lichaam een tempel van de Heilige Geest is.

Datrelativeert ook gelijk de seksualiteit. Je leven vindt zijn vervulling niet in seks,
maar in Christus! Hij alleen geeft ons volmaakte geborgenheid en liefde. Bij
Christus mogen wij onze rust en vrede vinden. Ook wanneer we op seksueel
gebied beschadigd zijn of onvervulde verlangens hebben.

@esrooster rest van de week:\

Maandag: Hooglied 1:1-17
Dinsdag: Hooglied 4:1-16
Woensdag: Matteiis 5:27-32
Donderdag: Matteiis 22:23-30
Vrijdag: 1 Korinte 7:10-24

k Zaterdag: 1 Korinte 7:25-40/

/ Om over na te denken: \

e Hoe gaje om met alle seksuele
prikkels die op je af komen?

e Zou je aan je wijkouderling je
zoekgeschiedenis van Google

k durven te laten zien? j

/Punten voor geloofsgesprekx

e Wat betekent het voor je dat je
met lichaam en ziel van Christus
bent?

e Het onderwerp seksualiteit is zo
intiem en persoonlijk dat je daar
niet met anderen over kunt

k praten” /




