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GOD BEWEEGT HEMEL EN AARDE 

 

Psalm 114 is één van de psalmen die de Joden zongen na de pesachmaaltijd. 

Tijdens deze maaltijd dacht men terug aan de uittocht uit Egypte. De Israëlieten 

werden verdrukt in Egypte en de HEER redde hen op wonderlijke wijze. De HEER 

was bewogen met het lot van de Israëlieten. De uittocht uit Egypte staat symbool 

voor de redding door Jezus Christus. Zoals Israël bevrijd werd uit de macht van 

Egypte, bevrijdt God zondaars uit de macht van de zonde. God is bewogen met 

zondaars. Hij wil hen redden! 

Heel de schepping moet God gehoorzamen bij het uitvoeren van zijn 

reddingsplan. Dat zien we heel mooi bij de uittocht en tijdens de woestijnreis. Op 

Gods bevel wijkt de Schelfzee terug zodat het volk veilig naar de overkant kan. In 

het oude Oosten werden natuurkrachten als goden gezien. Psalm 114 laat zien 

dat deze zogenaamde goden moeten buigen voor God en Hem moeten 

gehoorzamen. Heel de schepping staat in dienst van God. “Beef, aarde” zegt vers 

7. Toen de HEER na de uittocht zijn wet gaf beefde de Sinaï. De uittocht verwijst 

naar het reddende werk van Jezus Christus. Toen Hij stierf beefde de aarde ook 

en ook bij zijn opstanding was er een aardbeving. Het sterven en de opstanding 

van Jezus is letterlijk en figuurlijk schokkend: de dood is overwonnen!  

Psalm 114 tekent God als de redder van Israël en de aarde wordt opgeroepen om 

te beven. Maar hoe kun je dit met elkaar rijmen? Als je aan een aardbeving denkt 

is het woord “redding” niet het eerste wat bovenkomt. Aardbevingen zijn een 

gevolg van de zondeval. Sinds de mens in opstand kwam tegen God werd de aarde 

een onveilige plaats om te wonen. De vloek van de zonde kwam over de wereld 

te liggen. En dit blijft zo tot de wederkomst van Jezus. Daar zit een stuk oordeel 

in. Ook dat zie je bij de uittocht: de Israëlieten konden droog door de Schelfzee, 

maar het leger van de Farao kwam om in dezelfde zee. Daar gaat een 

waarschuwing vanuit. Wie zich verzet tegen God blijft onder het oordeel liggen. 

Bij de wederkomst zal God in het eindoordeel de aarde nog een keer laten beven. 

De aarde al dan worden gezuiverd van al het kwaad. Dan komt de nieuwe aarde 

en dan zal de wereld weer een veilige plek zijn om te wonen. God beweegt hemel 

en aarde om dat te realiseren. 

We mogen leven in Gods verbond. Daarmee schakelt de HEER ons leven in in zijn 

grote verlossingsplan. Het leidt ertoe dat wij gaan leven tot Gods eer. Dat doen 

we niet omdat wij bang zijn om in de hel te komen, maar dat kunnen we alleen 

doen omdat we verwonderd zijn dat God hemel en aarde bewoog om ons te 

redden. Dat geloof wil ons in beweging zetten. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 66 

Dinsdag: Deuteronomium 16:1-8 

Woensdag: Exodus 12:1-28 

 Donderdag: Exodus 21:29-51 

Vrijdag: Jozua 3:1-17  

Zaterdag: 1 Korinte 10:1-13 

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ervaar jij dat jouw 

leven onderdeel is van Gods 

grote verlossingsplan?  

• In hoeverre houd je er rekening 

mee dat God ook oordeelt? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Leert de geschiedenis van de 

uittocht ons dat God bewogen is 

met mensen in (sociale) nood of 

moet je zeggen dat Hij alleen 

bewogen is mijn zijn volk? 

• Kun je zeggen dat je in een 

aardbeving Gods majesteit ziet? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

                            

                                 


