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WEES EEN SPIEGELBEELD VAN GOD… 

 

Ruth was een vreemdelinge uit Moab die asiel zocht in Israël en daar ruimhartig 

geholpen werd door Boaz. Heeft dit verhaal ons iets te zeggen voor hoe wij 

vandaag moeten omgaan met asielzoekers? Of kun je daar vanaf de preekstoel 

niets over zeggen omdat dit een politiek onderwerp is? Aan de andere kant heeft 

het evangelie toch ook politieke zeggingskracht?  

Noömi en Ruth lijden armoede en daarom wil Ruth aren gaan lezen. Dat recht 

hadden armen volgens de wet van Mozes. Wat de maaiers tijdens het maaien 

lieten vallen, mochten de armen meenemen. Ruth komt op het land van Boaz 

terecht. Bij toeval, zegt vers 3. Dat betekent dat Ruth dit niet had gepland. Het 

was de HEER die ervoor zorgde dat de wegen van Boaz en Ruth zich kruisten.  

Boaz zegt tegen Ruth dat hij heeft gehoord hoe zij voor Noömi heeft gezorgd en 

wenst haar toe dat de HEER haar hiervoor beloont. Boaz belooft Ruth 

bescherming en zorgt goed voor haar. Zo gebruikt de HEER hem om Ruth te 

belonen. Daarmee is Boaz een spiegelbeeld van God. God is een God die zich 

ontfermt over mensen in nood en over vreemdelingen. En daar schakelt Hij 

mensen voor in. Het gelaat van God wordt zichtbaar in het gelaat van mensen. Is 

dat bij ons ook zo? Heel concreet als het gaat over asielzoekers? Als wij over hen 

spreken, is daar dan iets van God te zien en van zijn bewogenheid? Of zien we dan 

vooral onderbuikgevoelens?  

Ruth was een vreemdelinge en vreemdelingen hadden niet dezelfde rechten als 

de Israëlieten. Ergen waren ze tweederangs burgers. Maar Boaz behandelt haar 

niet zo. Hij zorgt vol liefde voor Ruth en ging daarin veel verder dan de wet hem 

voorschreef. Ruth kwam niets tekort en mocht zelfs met Boaz en zijn mannen 

mee-eten. Zo weerspiegelde Hij Gods liefde voor mensen die in nood zitten. Boaz 

liet zien dat God een God van overvloedige genade en liefde is. En dat is ook wat 

de HEER van ons vraagt. 

Zo zijn wij geroepen om een spiegelbeeld van God te zijn. En daarom is het 

belangrijk dat wij goed naar Jezus kijken. God is immers het meest zichtbaar in 

Hem. Wie naar Jezus kijkt raakt nooit uitgekeken. Wie naar Jezus kijkt ziet dat Hij 

onze Redder is. Dat Hij zijn leven voor ons gaf om ons een nieuw leven te geven. 

Als je naar Jezus kijkt zie je dat Hij ons bij de Vader wil brengen. Als je vol 

verwachting nauwkeurig naar Jezus kijkt, kan Hij steeds meer gestalte in je 

krijgen. Op die manier kun je een spiegelbeeld van God zijn. Kijk goed naar Jezus 

en laat Gods overvloedige liefde zien aan iedereen die God op je weg plaatst. 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 146 

Dinsdag: Deuteronomium 24:17-22  

Woensdag: Matteüs 5:1-16    

 Donderdag: Lukas 10:25-42  

 Vrijdag: Jakobus 2:1-13  

Zaterdag: Jakobus 2:14-26   

 

   

Om over na te denken: 

 

• Wat zien mensen terug van God 

als ze naar jouw leven kijken? 

• Hoe sta jij tegenover asiel-

zoekers en in hoeverre speelt je 

geloof in God daarin een rol? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Vind je dat er in de kerk tijdens 

preken meer aandacht voor 

politieke onderwerpen moet 

zijn? En waarom (niet)? 

• In hoeverre verlang je er naar 

om een spiegelbeeld van God te 

zijn? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op iTunes, 

Soundcloud of Spotify naar: 

Preekkast. 

                                          

                                


