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Lezen: Psalm 27 

Tekst: Psalm 27:4 

 

Om Gods liefde te kunnen zien

moet je naar Jezus Christus kijken.
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VERLANGEN OM DICHTBIJ GOD TE ZIJN 

David verkeert in nood: zijn leven is in gevaar. Daarom verlangt hij ernaar om in 

de tempel te zijn.  Nu was de tempel niet zo maar een plaats. Het was het huis 

waar de HEER zelf als het ware woonde. De tempel was daarmee een stukje 

hemel op aarde. Wat kunnen mensen hiernaar verlangen. Er gaat zoveel mis in 

deze wereld en ook in ons eigen leven kan er van alles spelen. Dan verlang je 

naar verlichting en uitzicht, naar redding, naar een stukje hemel op aarde. David 

verlangt er met heel zijn hart naar. Hij zoekt God op omdat hij gelooft dat hij bij 

de HEER op adem kan komen. Zo mogen ook wij God zoeken in ons gebed en 

daar rust en vrede in vinden. 

David verlangt ernaar om de liefde van de HEER te aanschouwen in de tempel 

(vers 4). Als je in de tempel was zag je de altaren staan en je zag de rook van de 

offers. Deze offers brandden voor zonden van het volk. Daarmee liet de HEER 

zijn grote liefde zien: Hij wil de zonden van zijn volk in rook doen opgaan. Er is 

voor betaald! Daar mogen wij van genieten. Wij mogen ondanks al onze zonden 

dichtbij God komen. Wij mogen zijn liefde zijn want God wil onze schuld 

wegnemen! 

De tempel is verwoest, er wordt niet meer geofferd. Dat hoeft ook niet want 

Jezus heeft zijn leven voor ons geofferd. Als wij naar Hem kijken, zien wij Gods 

liefde. Je kunt deze psalm dan ook niet los van Jezus lezen. Jezus is het bewijs 

van Gods liefde. Als wij om ons heen kijken zien wij Gods liefde vaak niet. Er is 

zoveel onrecht en lijden. Daarom moeten wij altijd weer naar Jezus kijken. Hij 

heeft geleden om ons tot Gods geliefde kinderen te maken. Jezus heeft ons weer 

bij God de Vader gebracht. Bij God die onze tranen wil drogen en ons rust en 

vrede wil geven. 

Dat ervaren wij niet altijd even sterk. Dat weet de HEER. Hij kent je twijfels. 

Toch is dat geen reden voor de HEER om zich van je af te wenden. God wil je 

juist bemoedigen. Kijk maar naar wat Jezus aan het avondmaal geeft: zichzelf! En 

dat doet Hij om je ervan te doordringen dat Hij ook jou wil redden en je hart wil 

vullen met zijn liefde. David kende dit geheim en verlangde ernaar om dichtbij 

God te zijn. Ik hoop en bid dat wij hetzelfde verlangen hebben en dat het 40-

dagenproject daar aan mag bijdragen. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 6:5-15  

Dinsdag:Johannes 17:20-26  

Woensdag: Lukas 15:1-10   

Donderdag: Johannes 17:1-19  

Vrijdag: Johannes 5:19-30  

Zaterdag: Johannes 15:1-16 

 
Ik heb gezocht naar bijbelgedeelten 

die passen bij de desbetreffende dag 

van hoofdstuk 1 van Feest van het 

Koninkrijk. 

 

 

 

   

5 stellingen: 

 

1. Ik verlang ernaar om dichtbij 

God te zijn. 

2. Ik ervaar God veel meer als een 

God op afstand dan als mijn  

liefhebbende Vader. 

3. Als kind van God verlang ik  

ernaar om de wil van mijn 

hemelse Vaderod te doen. 

4. Ik  ben eigenlijk meer bang  

voor God dan dat ik me een 

geliefd kind van Hem weet. 

5. Ik heb ervaren dat ik echt kan 

schuilen bij God de Vader en  

dat ik bij Hem veilig ben. 


