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GELOVEN IS EEN MANIER VAN LEVEN 

 

Geloven is niet vanzelfsprekend. Want je moet in God geloven terwijl je Hem niet 

kunt zien. Daar komt bij dat je God lang niet altijd ervaart. Dan kun je gaan 

twijfelen: is God er wel? Is geloven niet een onzeker avontuur? Dat was in de tijd 

van de bijbel niet anders. In Hebreeën 11 wordt Abraham als voorbeeld 

genoemd. God riep hem op zijn land te verlaten en op reis te gaan naar een 

onbekend land dat hij in bezit zou krijgen. Abraham geloofde God. Hij heeft deze 

belofte echter nooit werkelijkheid zien worden (Hebr.11:13). Abraham had 

genoeg redenen om te twijfelen, maar toch geloofde hij.  

Het kenmerkende van geloof is dan ook dat je erop vertrouwt dat God zijn belofte 

waarmaakt. Ook al zie je dat niet altijd terug en ook al ervaar je er misschien niets 

van. Zo mogen wij ook vertrouwen op Gods beloften. En dan kun je denken aan 

zijn beloften dat je een kind van Hem mag zijn en dat Hij je nooit alleen zal laten. 

Dat ervaar je niet altijd even sterk, maar je mag erop vertrouwen. En dat kun je 

alleen doen als je Jezus Christus kent. Hij is immers het bewijs dat God een God 

van liefde en genade is. We moeten ons daarom ook steeds weer richten op 

Christus. Dat wil zeggen: kijken naar wat Hij heeft gedaan voor ons en ons 

realiseren wat Hij ons allemaal geeft. 

Geloven is niet verstandelijk voor kennisgeving aannemen dat Jezus voor je 

gestorven is. Het is je denken, willen en doen door Hem laten bepalen. Het geloof 

raakt je hele leven. Het bepaalt bijvoorbeeld hoe je omgaat met lijden. Je mag 

geloven dat God je daarin steunt en dat Hij bij je is. Het geloof geeft houvast. Het 

geeft ook richting aan je leven. Als je gelooft dat je een burger bent van Gods 

koninkrijk dan wil je ook leven naar de regels van Gods koninkrijk. Dan kun en 

wil je bijvoorbeeld geen genoegen nemen met onrecht. Dan verzet je je tegen 

racisme en onderdrukking. Geloven is je denken, willen en doen door Christus 

laten bepalen. Het is daarmee een manier van leven. 

Hebreeën 11 noemt Abraham als een geloofsvoorbeeld voor ons. Het is belangrijk 

om geloofsvoorbeelden te hebben. Wij kunnen heel veel vertellen over het geloof, 

maar nog belangrijker is het om een voorbeeld van geloof te zijn. Als we niet zijn 

kunnen we prachtige verhalen houden over hoe belangrijk het is om te geloven, 

maar dan prikken mensen er dwars doorheen. 

“Wat maakt geloven voor verschil in je leven?” Als je Jezus kent is dat geen vraag. 

Het bepaalt je hele leven. Daarom is het zo belangrijk om Jezus te kennen. Geloven 

lijkt een onzeker avontuur. Maar het is gebaseerd op Gods beloften. Die geven 

houvast en richting voor een voorbeeldig leven.  

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Psalm 1 

Dinsdag: Spreuken 3:1-26   

Woensdag: Matteüs 5:1-16   

 Donderdag: Kolossenzen 3:1-25  

Vrijdag: Hebreeën 11:1-7   

Zaterdag: Hebreeën 12:1-13   

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben jij een geloofs-

voorbeeld voor een ander?  

• Vind je het moeilijk om God te 

vertrouwen? 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre bepaalt het geloof in 

Christus je denken, willen en 

doen? 

• Wat versta je onder een 

christelijke levensstijl?  

 

 

13. Wat maakt geloven voor 

verschil in je leven? 

Zoals de oer-gelovige Abraham 

zich liet leiden door Gods belofte, 

zo richt mijn hart zich op Christus. 

Mijn denken, willen en doen 

worden bepaald door het nieuwe 

leven waarin ik door de 

opstanding van Christus mag 

delen. 

                                 

                                   

                             


