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We moeten het verlossingswerk van Christus 

aannemen:

niet voor kennisgeving, maar in geloof.
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GAAN VOOR GO(UD)! 

 

In Bunschoten-Spakenburg heerst  een echte sportcultuur. We gaan voor goud, 

voor het hoogst haalbare. Maar waarom zijn we zo prestatiegericht? Ik denk dat 

het te maken heeft met het feit dat je dan belangrijk bent. Wanneer je succes 

hebt, wordt je gezien. Dat is niet alleen met sport zo, maar met alles.  

In de tijd van Paulus was sport ook belangrijk. In Isthmia, een stad vlakbij 

Korinte, werden ieder jaar spelen gehouden met hardlopen, boksen, worstelen, 

verspringen, speer- en discuswerpen. Paulus verwijst naar die spelen: kijk naar 

de atleten, die willen maar één ding en dat is winnen. Ze zijn helemaal met hun 

sport bezig. Zo moet een christen, wil Paulus zeggen, helemaal met zijn geloof 

en God bezig zijn.  

"Maar hoe doe je dat dan: leven voor God?" Die vraag stellen jongeren vaak. Het 

is dan ook goed om erover na te denken of onze jongeren in de kerk en thuis wel 

voldoende toegerust worden. Leren we ze wel wat ze nodig hebben? Daarbij 

moeten wij oppassen dat we niet alleen regels doorgeven. Leen voor God is 

maar niet een lijstje do's en dont's afwerken. Leven voor God gaat veel verder: 

het heeft met je hart te maken. Nu is ons hart van nature zondig. In plaats dat 

het op God gericht is, is het op onszelf gericht. Daarom moeten wij onszelf 

aanpakken (vs.27). Net als sporters moeten wij volhardend trainen en onszelf 

dingen ontzeggen. Een sporter past zijn leven aan op zijn sport, zo past een 

christen zijn leven aan op zijn geloof, of beter: op God! Wij zullen in ons leven 

keuzes moeten maken. Kerkgang, bijbellezen en bidden: het vraagt om 

volharding. Niet om daarmee aan je religieuze verplichtingen te voldoen, maar 

om te werken aan je relatie met God. En om die relatie te onderhouden. 

Sporters wonnen in de tijd van Paulus een erekrans. Zo'n krans vergaat, zegt 

Paulus, maar christenen winnen het eeuwige leven. Dat is een onvergankelijke 

prijs. Het is van belang dat wij die prijs aannemen in geloof. Het eeuwige leven 

is namelijk geen automatisme. Paulus laat zien dat je de prijs kunt mislopen. Zo 

spoort hij zijn lezers - en ons - aan om op Christus te vertrouwen en zijn 

onderwijs ter harte te nemen en ons leven daarop aan te passen. 

Sporters geven alles voor hun sport. God gaf alles voor ons: zijn eigen Zoon. Om 

ons het eeuwige leven te geven. Geef je daaraan gewonnen en je hebt gewonnen. 

De hoofdprijs: het eeuwige leven! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Galaten 5:16-25              

Dinsdag: 2 Timoteüs 4:1-8   

Woensdag: Hebreeën 12:1-13   

Donderdag: Jakobus 1:12-18    

Vrijdag: 2 Petrus 1:1-11 

Zaterdag: Openbaring 3:7-13    

 

   

 

 

Om over na te denken: 

 

 Ga jij voor goud of ga jij voor  

God? 

 In hoeverre train jij jezelf voor 

je leven met God? 
 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 In  hoeverre wordt je in de kerk 

voldoende toegerust voor het 

leven met God? 

  Zijn er dingen in het leven die je 

jezelf ontzegt omwille van je 

geloof? 


