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JEZUS HEEFT DE SLEUTELPOSITIE 

 

Geloof jij dat je in God koninkrijk mag komen? Weet je zeker dat jij op de nieuwe 

aarde mag wonen? Veel christenen zijn daar niet zo zeker van. Ze zien nog teveel 

zonden in hun leven. Of ze ervaren te weinig van God. En dat levert de nodige 

onzekerheid op: is er voor mij wel een plekje op de nieuwe aarde?  

Het antwoord op die vraag is duidelijk: als het aan ons zou liggen niet! Wanneer 

wij zelf de deur naar Gods koninkrijk zouden moeten openen, zou het rijk van 

God potdicht blijven. Wat is het tekstgedeelte dan bevrijdend. Want daarin zegt 

Jezus dat Hij de deur voor ons opent. (vers 8). Hij is ook de enige die dat kan doen 

want alleen Hij heef de sleutel van David. (vers 7) Gelukkig hangt het niet van 

ons af, maar heeft Jezus de sleutelpositie. Hij opent voor ons de deur. 

En dat doet Hij voor alle volken en alle mensen. Jezus belooft in vers 9 dat er 

Joden zijn die zullen erkennen dat de gelovigen uit de heidenen bij het volk van 

God horen. Jezus verwijst naar de profetie van o.a. Jesaja 60:14. Alleen draait 

Jezus het volledig om: in Jesaja 60 gaat het om heidenen die komen, maar in 

Filadelfia gaat het om Joden die zullen erkennen dat de in Jezus gelovende 

heidenen bij het volk van God horen!  Dat is een enorme bemoediging voor ons: 

de liefde van Jezus strekt zich uit tot de hele wereld, tot iedereen: Jood en niet-

Jood. Of je nu uit Spakenburg of Sudan komt. Of je een “keurig” leven leidt of 

verslaafd bent (geweest), status hebt of een anoniem leven leidt. Tegen iedereen 

zegt Jezus: “Ik wil voor jou de deur naar het Koninkrijk openen.” 

Jezus roept op om Hem trouw te blijven (vers 10). Dat kan een misverstand 

oproepen: als wij God trouw zijn, dan is Hij ons trouw. Dan maak je je redding 

voorwaardelijk. Weg is dan de rust van het evangelie. Er komt onzekerheid: ben 

ik wel trouw genoeg? Of er komt ruimte voor hoogmoed: ik ben best trouw, ik 

heb aan de voorwaarde voldaan en nu moet God mij redden. Dit staat haaks op 

het evangelie van Gods genade. Jezus redt uit genade. Dit kun je niet genoeg en te 

eenzijdig benadrukken. Maar de genade is niet abstract. De genade wil ons hart 

raken en veranderen. Jezus zegt niet dat Hij de deur opent wanneer wij trouw 

zijn, maar Hij zegt: “Ik heb de deur geopend, kom bij Mij en wijs niet af wat Ik je 

geven wil.” Wees trouw wil zeggen: stem het verlangen van je hart af op wat 

Christus je geven wil. Geef je steeds weer over aan Christus en leg je leven in zijn 

handen. Het zijn doorboorde handen waaruit liefde spreekt. Liefde die uitnodigt: 

“blijf mij trouw, leef met Mij, nu al en straks op de nieuwe aarde.”  

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Jesaja 22:15-25 

Dinsdag: Jesaja 55:1-13   

Woensdag: Jesaja 60:1-14   

Donderdag: Zacharia 8:18-23 

Vrijdag: 2 Korinte 11:1-15 

Zaterdag: Galaten 6:11-18   

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Christus roept ons op om trouw  

te zijn. Ben jij dat? En zo ja: waar 

blijkt dat uit? 

• Wie is Jezus Christus voor jou? 

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Durf jij met 100% zekerheid te 

zeggen dat je straks voor eeuwig 

op de nieuwe aarde woont? 

• Bespreek met elkaar de stelling 

dat je de genade niet te eenzijdig 

kunt benadrukken. 
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