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Prediker 1:1-11 
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Prediker 12:9-14 
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FF TO THE POINT… 

 

Prediker was een hele wijze man die veel nadacht over de zin van het leven. Maar 

hij kwam er niet uit. Aan het einde van zijn boek trekt hij een conclusie: “Het komt 

er op neer dat je ontzag hebt voor God en dat je zijn geboden naleeft.” (vers 13) 

Daar gaat het onderaan de streep om. Op de belijdeniscatechisatie hebben we 

best lastige onderwerpen besproken. Bijvoorbeeld de leer van de Drie-eenheid of 

de leer van de Uitverkiezing. Ook hebben we het over verschillende tussen 

kerken gehad. Dat kan soms een gevoel van moedeloosheid opleveren: wat moet 

ik nu eigenlijk geloven? Je wordt moe van veel lezen (vers 12). Dan wijst de tekst 

ons erop: als het to the point komt is het niet zo ingewikkeld. Het gaat erom dat 

je ontzag voor God hebt en doet wat Hij van je vraagt.  

Ontzag voor God hebben wil zeggen gepaste eerbied hebben voor Hem. Hem 

erkennen als de Heilige en Ontzagwekkende Koning van de hemel en der aarde. 

Ontzag voor God hebben betekent ook dat je je eigen plek kent. Jij bent klein en 

nietig. En je bent ook nog eens zondig. Terwijl God heilig en volmaakt is, Als je dat 

beseft kun je Hem alleen maar op de knieën en Hem aanbidden. 

God wil ook dat wij zij geboden naleven. En dat is meer dan bepaalde regels 

naleven. Het gaat niet alleen maar om uiterlijk gedrag. Gods geboden naleven gaat 

veel dieper: het wil zeggen dat je God en je medemens liefhebt. (Matteüs 22:37-

39) God legt beslag op ons hart. Hij wil dat we vanuit en in liefde leven. Daar zijn 

wij ook voor geschapen. Alleen op die manier kunnen wij als mensen tot ons recht 

komen. Want dan leven wij in verbinding met de HEER en elkaar. 

Nu vind ik dat oprecht mooi. Maar tegelijk merk ik dat het me zo vaak niet lukt. 

Dan is het wel even slikken dat vers 14 zegt dat God over al onze daden oordeelt. 

Je zou er bang van worden. Zou: als je Jezus Christus niet kent. De bijbel leert ons 

dat Hij door God naar deze wereld is gestuurd om in onze plaats Gods geboden 

na te leven. Om zonden weg te dragen aan het kruis van Golgota zodat wij Gods 

kinderen kunnen zijn. Daar had God alles voor over: het leven van zijn eigen Zoon. 

En als je in Jezus Gods liefde en genade ziet, kun je je vol vertrouwen in geloof aan 

Hem overgeven. Dankzij Jezus ben je vrij van schuld en krijg je een nieuw leven. 

De Geest wil met je aan de slag gaan en je denken, doen en verlangens 

veranderen. Dan kun je veel vragen hebben over het geloof en over de bijbel. 

Maar tegelijk ook genieten van Gods goedheid. Zie zo in Jezus de liefde van God. 

Dan krijg je ontzag voor God en ga je meer en meer leven naar zijn geboden. “Dat 

geldt voor ieder mens” zegt de tekst. Dus daar mag ook jij je aan overgeven! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Prediker 9:1-12 

Dinsdag: Micha 6:1-8  

Woensdag: Psalm 111  

 Donderdag: Matteüs 22:34-40 

 Vrijdag: Romeinen 13:8-14 

Zaterdag: Hebreeën 10:19-25   

 

   

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre ben jij bezig met de 

vraag wat de zin van het leven 

is? 

• Wat betekent het voor jou dat de 

HEER wil dat je ontzag hebt voor 

Hem? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• In hoeverre vind jij geloven 

moeilijk? En kun je dan iets met 

Predikers conclusie in de tekst? 

• In hoeverre leef jij vanuit en in 

liefde? En welke konsekwenties 

verbind je daaraan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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