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JE MAG VOL VETROUWEN HET NIEUWE JAAR IN! 

 

De zee is voor veel mensen een toeristische trekpleister. Dat was in bijbelse tijden 

anders. Toen werd de zee als een bedreiging gezien. De zee stond symbool voor 

chaos. Men dacht dat er machten in verborgen zaten die zich tegen God en zijn 

schepping verzetten. “De stromen verheffen luid hun stem” zegt vers 3. We 

hebben het gemerkt in 2024: Gaza, Oekraïne, meerdere aanslagen in Duitsland, 

noodweer in Valencia en antisemitische rellen in Amsterdam. Ook in je eigen 

leven kan van alles gebeurd zijn: ziekte en verdriet. De zee kolkt, de duivel gaat 

rond als een briesende leeuw. Wat staat ons in het nieuwe jaar te wachten? Er is 

veel onzekerheid. Psalm 93 steekt ons een hart onder de riem. Je kunt vol 

vertrouwen het nieuwe jaar ingaan want voor de HEER is er geen zee te hoog! 

Hij is koning zegt de psalm (vers 1). In die tijd waren koningen alleenheersers. 

De golven mogen de schepping dan bedreigen, Hem bedreigen ze niet! De HEER 

heeft alles onder controle. Dat heeft Hij bewezen in de geschiedenis van Israël. 

Denk maar aan de uittocht en hoe Hij zijn volk door de Rode Zee leidde. Maar de 

HEER was niet alleen in het verleden koning: Hij is, aldus vers 2, van alle 

eeuwigheden.  Zijn troon staat vast (vers 2). De duivel mag tekeer gaan op aarde, 

het mag kolken, maar voor de HEER is geen zee te hoog . Hij regeert! Dat is een 

geloofsbelijdenis. Heel veel dingen begrijpen wij niet. Waarom grijpt de HEER 

niet in in Gaza? Waarom lijden er zoveel mensen? Theologische antwoorden 

kunnen heel hol klinken als je bijvoorbeeld leest over de martelpraktijken van 

Assad. Daarom kunnen we beter leven met vragen dan met goedkope 

antwoorden. Maar wel in het geloof dat de HEER koning is. Want dat is Hij! De 

dichter zegt  in het slotvers: “uw uitspraken zijn betrouwbaar”. Het is echt waar: 

God regeert. Ga daarom met Hem in zee! 

Jezus laat zien dat je dat gerust kunt doen. Hij kwam naar de aarde om de golven 

tot bedaren te brengen. Om de duivel te verslaan. Hij liet zien sterker te zijn dat 

de duivel door met een machtswoord de zee tot bedaren te brengen en over het 

water te lopen. Hij zocht mensen op die gevangen zaten in zonde en leden onder 

de gevolgen van de zonde. Hij stierf voor hen en stond op uit de dood. En sinds 

zijn hemelvaart bereidt Hij vanuit de hemel zijn wederkomst voor. Alles wat er 

gebeurt moet daaraan meewerken. We staan op de drempel van een nieuw jaar. 

Je mag vol vertrouwen het nieuwe jaar in. Ook als je er tegenop ziet. Want als je 

met de HEER in zee gaat zal Hij je onder alle omstandigheden dragen. Dan wordt 

het hoe dan ook een goed jaar. 

. 

 

Leesrooster rest van de week: 

 

  

Woensdag: Psalm 46      

Donderdag: Exodus 15:1-21          

Vrijdag: Job 40        

Zaterdag: Matteüs 8:23-34 

   

   

 

Om over na te denken: 

 

• Wat betekent het voor jou per-

soonlijk dat de HEER koning is? 

• Wat betekent het voor jou dat de 

uitspraken van de HEER, volgens 

vers 5, betrouwbaar zijn? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Hoe ga jij om met al het lijden in 

de wereld? Wat is de invloed 

ervan op je geloofsleven? 

• Durf jij met de HEER in zee te 

gaan? 

 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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