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LEEF OPGEWEKT! 

Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus Christus. Jezus bleek sterker te 

zijn dan de dood.. Door op te staan uit de dood overwon Hij de dood als straf op 

de zonden. We lezen in vers 10 hoe Jezus de leerlingen voor het eerst 

“broeders” noemt. Dat is een gevolg van Pasen: wie in Jezus gelooft mag zich een 

broer of zus van Jezus weten en daardoor dus ook een kind van God de Vader! 

Dat is een bevrijdende boodschap. We kunnen opgewekt leven. 

 

Jezus heeft de dood overwonnen. Toch sterven er nog steeds mensen. Daar 

heeft Pasen niets aan veranderd. Dat komt omdat het werk van Jezus nog niet 

klaar is. Dat zal pas na de wederkomst zijn. Dan is de dood voorgoed 

uitgebannen (Opb.21:4). Pasen is een belangrijke en allesbeslissende etappe in 

Gods verlossingsplan. Het brengt ons een stap dichter bij de nieuwe aarde.  

 

Als je dat gelooft ga je opgewekt leven. Je weet dat je verder mag kijken dan 

naar het leven hier en nu. Het vooruitzicht van de nieuwe aarde geeft kracht om 

om te gaan met tegenslagen en moeiten. Het geeft ook rust. Je weet dat je niet 

alles uit het hier en nu hoeft te halen. Je gaat een nieuw leven leiden. Opgewekt 

door de kracht van Christus’ Geest. 

 

Pasen betekent dus veel meer dan “mijn zonden zijn vergeven”. Het gaat om de 

komst van Gods koninkrijk en de vergeving is daar een onderdeel van: geen doel, 

maar middel. 

 

De leerlingen moeten van de opgestane Jezus naar Galilea gaan. De Farizeeën en 

Schriftgeleerden keken neer op deze streek. Minachtend werd er gesproken 

over het “Galilea van de heidenen” (Mat.4:15). Maar Jezus gaat na zijn 

opstanding naar deze streek toe. En voor zijn hemelvaart geeft Hij zijn 

leerlingen opdracht om de wereld in te trekken met het evangelie. Het evangelie 

is voor de hele wereld bestemd. Dat betekent voor ons dat wij het evangelie niet 

mogen opsluiten in de kerk. We moeten onze tijd niet verdoen met allerlei 

interne discussies. We zijn geroepen de wereld in te gaan en handen en voeten 

te geven aan Gods Koninkrijk. Dat doen we door opgewekt te leven. Leef 

opgewekt! De dood is overwonnen. Er komt een nieuwe wereld. Dat geloof 

kleurt ons leven. Draag het uit! 

  

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag:  Matteüs 28:16-20 

Dinsdag: Matteüs 4:12-25 

Woensdag: Handelingen 1:1-14  

Donderdag: 1 Korinte 15:1-11   

Vrijdag: 1 Korinte 15:20-28   

Zaterdag: Kolossenzen 2:6-15   

 

 

 

 

  Om over na te denken: 

 

• In hoeverre wordt jouw leven 

gekleurd door de opstanding van 

Jezus? 

• Wat betekent Gods koninkrijk 

voor jou? 

 
 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor je dat je-

zelf een kind van God mag 

noemen? 

• Zijn wij er als kerk voldoende op 

gericht om de wereld te bereiken 

met het evangelie van Christus? 

 


