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JE MAG VOL VERTROUWEN LEVEN 

 

Paulus zegt in de tekst dat wij ons nergens bezorgd over moeten maken. Is dit 

niet een beetje makkelijk gezegd? Als je zorgen hebt en iemand zegt dat je je 

geen zorgen moet maken, kan dat erg goedkoop overkomen.  

 

Toch kunnen we niet zeggen dat Paulus over gevoelens van mensen heen walst. 

Paulus heeft veel zorgen gekend in zijn leven. Toen hij de brief aan de 

Filippenzen schreef, zat hij zelfs in de gevangenis (1:12-14). En toch zegt 

Paulus: "Wees over niets bezorgd". We horen in deze woorden een echo van wat 

Jezus in de Bergrede zegt (Mat.6:25-34): "Maak je nergens zorgen over, 

vertrouw er maar op dat onze hemelse Vader goed voor je zorgt" Zorgeloos 

leven wil dan ook niet zeggen dat je geen zorgen hebt, maar dat je in vertrouwen 

leeft. Dat je durft te leven in afhankelijkheid van God. 

 

Het kan moeilijk zijn om op die manier te leven. Wij houden graag zelf de 

touwtjes van ons leven in handen. Daarom is het belangrijk om God goed te 

kennen en om zijn liefde en genade te zien. Want alleen dan kun je je in 

vertrouwen aan Hem overgeven en met Hem leven. 

 

Leven met God kan moeilijk zijn. Het leven van alledag en het leven met God 

lijken soms twee apart werkelijkheden. Daarom is het goed om er bij bepaald te 

worden dat God - de doop is het bewijs (!) - zich heel nauw aan ons heeft 

verbonden. Dat geloof mag ons rust en vrede geven. In vers 7 heeft Paulus het 

over die vrede: die gaat ons verstand te boven. Die vrede zal ons hart (wie we 

zijn) en onze gedachten (wat in ons omgaat) in Christus bewaren. Als je je 

overgeeft aan God, mag je weten dat je leven bij Christus geborgen is. 

 

Het is mooi om dat te mogen ervaren, maar niet iedereen ervaart dit zo. 

Gelukkig mogen wij altijd terugvallen op Gods beloften dat wij bij Hem horen en 

dat Hij voor ons zorgt. Aan die beloften mogen wij ons vastklampen. Niet in het 

minst wanneer we geloven moeilijk vinden omdat wij er zo weinig bij ervaren. 

Ik hoop dat we op die manier mogen groeien in dankbaarheid en overgave aan 

Gods liefdevolle zorg. 

 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Psalm 91 

Dinsdag: Psalm 146  

Woensdag: Daniël 1:1-21 

Donderdag: Matteüs 6:25-34   

Vrijdag: Lukas 11:5-13 

Zaterdag: 1 Tessalonicenzen 5:12-8   

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Durf jij je zorgeloos te leven door 

je over te geven aan Gods zorg? 

• Wat betekent het voor jou dat je 

leven bij Christus geborgen is? 

 

 

 

 

 

Vragen voor geloofsgesprek: 

 

• Kun je iets vertellen over in  

hoeverre je wel of niet iets hebt 

ervaren van Gods zorg? 

• In hoeverre geeft je doop je  

kracht om vol vertrouwen te 

leven? 
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