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Lezen: 2 Petrus 2:14-22 

Tekst: Handelingen 15:1-21 

 

 

De kerk is er niet om gemeenteleden 

tevreden te houden,

maar om de wereld met Jezus te 
bereiken!

 
 

 

 

 
Ds. Gertjan van Harten  

(g.v.h@kpnmail.nl) 

GOED NIEUWS VOOR IEDEREEN! 

 

Op 23 april 1656 werd mijn voorvader Sander van Harten gedoopt in 

Nieuwpoort. Mijn familie is al generaties lang christelijk: wij dragen het teken 

van Gods verbond, wij mogen bij God horen. 

Ik ben daar dankbaar voor, maar daardoor is het moeilijk aan te voelen hoe 

revolutionair het tekstverhaal is. De gedachte in die tijd was namelijk dat alleen 

Joden bij Gods volk konden hoorden. Als een heiden zich bekeerde moest hij dan 

ook besneden worden. Het was daarom niet verwonderlijk dat er leerlingen in 

Antiochië kwamen die moeiten hadden met het feit dat heidenen die tot geloof 

in Jezus waren gekomen niet besneden werden. Dat kon toch niet waar zijn?! 

Er ontstaat een felle discussie en besloten wordt om de zaak voor te leggen aan 

de moedergemeente in Jeruzalem. Daar neemt Petrus stelling: je hoort niet door 

de besnijdenis bij Gods volk, maar door geloof in Jezus Christus. Het 

onderscheid tussen Jood en niet-Jood is door de komst van Christus niet langer 

meer relevant! 

De besnijdenis had een symbolische functie: er moest bloed vloeien om bij God 

te kunnen horen. Je kunt niet zomaar bij God komen, daarvoor moet eerst iets 

gebeuren. En er is iets gebeurd: Jezus is gekomen, Hij heeft zijn bloed voor ons 

laten vloeien. Hij gaf zijn leven voor ons. En dat geldt volgens Petrus niet alleen 

voor Joden, maar ook voor heidenen (vs.11). Jakobus valt Petrus bij: het is altijd 

al Gods bedoeling geweest dat ook heidenen door het geloof kinderen van God 

zouden worden (vers 18) .  

Deze boodschap mogen en moeten wij als kerk uitdragen. Het is onze taak om 

zoveel mogelijk mensen die Jezus niet kennen te bereiken met het evangelie. 

Het gevaar bestaat dat de kerk naar binnengericht is. Ik merk dat wij vaak 

interne discussies voeren waarbij de vraag centraal staat hoe we zoveel 

mogelijk gemeenteleden tevreden kunnen houden. Maar dat kan ons doel niet 

zijn. Ons doel is mensen over Christus vertellen en hen wijzen op wat Christus 

ons mensen geven wil. Hebben wij echt het verlangen om mensen te winnen 

voor Christus? Willen we daarvoor onnodige drempels wegnemen? Wij hebben 

een geweldige boodschap voor de wereld. En onze God is het meer dan waard 

dat die boodschap uitgedragen wordt. Goed nieuws voor iedereen! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Handelingen 15:22-35           

Dinsdag: Handelingen 10:1-23a 

Woensdag: Handelingen 10:23b-48      

Donderdag: Amos 9:11-15 

Vrijdag:  Galaten 2:1-14 

Zaterdag: Psalm 87   

 

 

 

   

Om over na te denken: 

 

 Wat betekent Handelingen 15 

voor je visie op Israël? 

 Welke afgoden moeten uit jouw 

leven verdwijnen? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Heeft dit Schriftgedeelte ons iets 

te zeggen als het gaat over het 

onderwerp "doop door onder- 

dompeling"?  

 In hoeverre proberen wij in de 

kerk meer elkaar tevreden te 

houden dan anderen te winnen 

voor Christus? 


