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WEES NIET WERELDGELIJKVORMIG! 

 

Het bijbels mensbeeld is ronduit negatief. De bijbel wordt niet moe om te laten 

zien dat je het niet van mensen moet verwachten. Zelfs niet van iemand als 

Samuël. Hoewel het rechterschap niet erfelijk was, had hij zijn zonen tot rechters 

aangesteld. Deze zonen waren ook nog eens corrupt. Het volk is er klaar mee en 

wil een koning, “zoals alle andere volken”. (vers 5)  

Israël was door God geheiligd,  geroepen om voor God te leven. Om de wereld te 

laten zien hoe goed leven met de HEER is. Toch wilde het volk een koning zoals 

alle andere volken. Dat ze een koning wilden was op zich niet verkeerd. De HEER 

had zelfs een wet gegeven waarin het koningschap geregeld was. (Deut.17) Het 

probleem was dat de Israëlieten hun bevoorrechte positie niet zagen. De HEER 

was hun koning, maar ze zochten net als de wereld veiligheid bij een aardse 

koning. En dat is wereldgelijkvormigheid. Dat je het niet van de HEER, maar van 

iets of iemand anders verwacht. Het gaat dus veel dieper dan bepaalde dingen 

wel of niet doen. Het gaat om de vraag waar je je zekerheid zoekt. Waar je je geluk 

denkt te vinden. 

De HEER zegt dat Hij het volk niet kan helpen als ze Hem aan de kant zetten. (vers 

18). Wereldgelijkvormigheid gaat ten koste van de verbondenheid met Hem. Als 

het van mensen afhangt loopt Gods verlossingsplan – gericht op leven met Hem 

– in het honderd. Vandaar dat Samuël indringend waarschuwt. Weet waar je aan 

begint. Een koning zal veel van je vragen. De prijs voor schijnzekerheden is hoog. 

En het ergste is dat het ten koste gaat van de band met God. Maar de 

waarschuwing is tevergeefs. Het volk wil nog steeds een koning.  

Samuël stuurt de Israëlieten terug naar huis. Het verhaal heeft een open einde. 

Toch mag je meer zeggen. Als we uitzoomen zien we dat het tekstverhaal een 

verhaal is dat onderdeel is van het verhaal dat uitloopt op de komst van Jezus. De 

mensen keren God de rug toe maar God gaat verder. De HEER werkt heen naar 

de geboorte van Jezus: de volmaakte koning. Aardse koningen eisen veel van ons. 

Jezus niet: Hij kwam om te dienen, om zijn leven te geven. Met Hem zijn we de 

Koning te rijk. Leef dan ook als een kind van  Hem. Laat het zichtbaar zijn dat we 

anders zijn dan de wereld. Niet anders om het anders zijn. Het betekent ook niet 

dat je alles anders moet doen dan de wereld doet. Christenen eten ook met vork 

en mes… Maar omdat we geraakt zijn door  het evangelie.  

Wees niet wereldgelijkvormig. Als het aan mensen ligt loopt Gods plan in het 

honderd. Vandaar die indringende waarschuwing. We zijn de Koning te rijk! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Deuteronomium 17:14-20 

Dinsdag: Rechters 9:1-21   

Woensdag: 1 Samuël 10:17-27 

 Donderdag: Psalm 72 

 Vrijdag: 2 Koningen 15:17-22  

Zaterdag: Romeinen 12:1-21   

   

 

Om over na te denken: 

 

• In  hoeverre herken jij jezelf in 

het negatieve bijbelse mens-

beeld? 

• Hoe is het in jouw leven terug te 

zien dat je het in alles van de 

HEER verwacht? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat versta jij precies onder 

wereldgelijkvormigheid? 

• Hoe probeer jij te voorkomen dat 

je wereldgelijkvormig wordt? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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