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LEEF VOOR GOD, WANT JE BENT VAN HEM! 

 

“Jezus moet gestopt worden, Hij moet sterven.” Dat was wel duidelijk voor de 

Farizeeën. Er was echter één probleem: Jezus was erg geliefd door het volk. Drie 

dagen eerder hadden de mensen Hem nog enthousiast toegezongen toen Hij 

Jeruzalem binnentrok: “Hosanna, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.” 

Daarom bedenken ze een list. Ze vragen Jezus of het toegestaan is belasting te 

betalen. Jezus kan deze vraag alleen maar verkeerd beantwoorden. Als Hij “ja” 

zegt verliest Hij zijn populariteit bij het volk. Want hoe kun je nu zeggen dat je 

belasting moet betalen aan de gehate Romeinse keizer? Maar als Jezus “nee” zegt 

kunnen ze Hem aangeven bij de Romeinen. Hoe Jezus’ antwoord ook luidt: Hij 

hangt. 

Jezus doorziet hun list echter en vraagt om een denarie. Op deze munt stond de 

keizer afgebeeld met de inscriptie dat hij de zoon van God was. Dit was een doorn 

in het oog van de Joden. De munt was godslasterlijk. Toch hadden de Farizeeën 

zo’n munt op zak. Jezus vraagt wie er op de munt staat afgebeeld. “De keizer” 

antwoorden ze. “Geef dan aan de keizer wat van de keizer is” zegt Jezus 

vervolgens. Zijn beeld staat er op, dus je kunt hem gewoon belasting betalen. 

“Geef de keizer wat van de keizer is.” Dat impliceert dat je hem niet moet geven 

wat niet van hem is. Toch willen de Farizeeën Jezus aan de keizer overgeven. Over 

twee dagen zullen ze Jezus gevangennemen en aan Pilatus overleveren. Jezus 

weet dat dit gaat gebeuren. Maar Hij loopt er niet voor weg. Hij kiest heel bewust 

voor de weg van lijden en vernedering. Hij kiest voor het kruis. Daarmee voldeed 

Jezus niet aan de verwachtingen van de mensen. De Joden wilden een Messias die 

het verzet tegen de Romeinen zou leiden. “Geef de keizer wat van de keizer is.” 

Daarmee laat Jezus zien dat zijn koninkrijk opereert binnen de bestaande 

politieke orde. Gods koninkrijk is revolutionair, maar het wordt niet met geweld 

afgedwongen. Het wil de politieke orde als het ware  van binnenuit uitholen. Zo 

mogen christenen midden in deze wereld meewerken aan de komst van Gods 

koninkrijk door hun leven aan God te wijden. 

Op de denarie stond het beeld van de keizer. “Geef het dan ook aan de keizer” zegt 

Jezus. De mens draagt het beeld van God. Daarmee legt God een claim op ons 

leven: “Geef aan God wat God toebehoort” zegt Jezus. De zondeval heeft daar niets 

aan veranderd. Dankzij het verlossingswerk van Jezus kunnen wij ons leven aan 

Hem wijden. God legt beslag op ons hart en wil met en door zijn Geest ons denken 

en verlangen veranderen. “Geef aan de keizer wat van de keizer is.” En leef met 

heel je hart voor God, want je bent van Hem! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 1:26-31 

Dinsdag: Psalm 100   

Woensdag: Matteüs 19:1-15 

 Donderdag: Matteüs 19:16-30  

 Vrijdag: Romeinen 13:1-14 

Zaterdag: 1 Petrus 2:11-25 

 

   

 

Om over na te denken: 

 

• In hoeverre leef je echt voor 

God?   

• In hoeverre merk je dat de Geest 

je denken en doen verandert? 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Stelling: Het is goed als er van 

tijd tot tijd een donderpreek 

gehouden wordt.  

•  Hoe werk jij midden in deze 

wereld mee aan de komst van 

Gods koninkrijk? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 

 

                                     

                                      


