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Advent: 

In een donkere en duistere wereld 

laat God het licht van zijn verlossing 

schijnen!
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GOD LAAT HET LICHT VAN ZIJN VERLOSSING SCHIJNEN 

 

Het is advent. De kerk leeft vol verwachting toe naar het feest van de geboorte 

van Jezus Christus die naar de wereld kwam om vrede te brengen. Maar wat 

merken wij van die vrede? De wereld leeft in angst voor terreuraanslagen en 

ook in ons eigen leven kan er een hoop spanning en verdriet zijn. Advent is een 

tijd van verwachting, maar wat valt er eigenlijk te verwachten? 

Van mensen niet veel! Dat is een treurige conclusie die je kunt trekken uit 

Genesis 38. Tamar was getrouwd met de oudste zoon van Juda, maar haar man 

sterft zonder dat zij kinderen hadden gekregen. Nu stond kinderloosheid in die 

tijd gelijk aan uitzichtloosheid! Want wie moest er - in een tijd zonder sociale 

voorzieningen - voor je zorgen als je oud was? Daarom was het gangbaar in die 

tijd en cultuur dat de broer van de overledene bij de weduwe voor nageslacht 

zorgde. Zo werd de toekomst van een weduwe zeker gesteld. Maar de zwager 

van Tamar, Onan, weigert voor nageslacht te zorgen. Als ook hij sterft, besluit 

Juda zijn jongste zoon niet aan Tamar te geven. Gevolg: de uitzichtloosheid blijft 

voor Tamar bestaan, er wordt haar geen recht gedaan.  

Tamar laat het er niet bij zitten en verzint een list. Ze doet zich voor als een 

prostitué en ze verleidt haar schoonvader. Als Juda hoort dat Tamar zwanger is, 

wordt hij woedend en wil hij haar ter dood brengen. Terwijl hijzelf nota bene de 

vader is van het kind! Zo gaat het: wij leven vaak met een dubbele moraal. Bij 

een ander kunnen wij precies aanwijzen wat hij of zij verkeerd doet. En daar 

zijn we verontwaardigd over. Maar onze eigen zonden zien wij niet of 

vergoelijken we.  

Tamar legt zich niet neer bij het onrecht dat haar wordt aangedaan, maar verzet 

zich ertegen. Juda erkent uiteindelijk dat Tamar in haar recht staat. Onrecht 

hoeft ons dus niet passief te maken. Dat verwijt wordt christenen wel gemaakt: 

"Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw." Alsof dat zou betekenen dat wij 

onrecht maar gelaten moeten laten bestaan. Tamar verzet zich tegen het 

onrecht en wordt daarin door de HEER gezegend. 

Tamar krijgt twee zonen: Peres en Zerach. Peres werd de voorvader van David 

en daarmee van Jezus. Zo zien we dat God in Genesis 38 al bezig is om de 

geboorte van Christus voor te bereiden. Midden in een wereld van zonde trekt 

God zijn eigen plan. Hij laat zijn schepping niet los. En daarom kunnen wij in de 

adventsperiode vol verwachting uitkijken. Ondanks mensen, ondanks onszelf, 

maar dankzij God! 

 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Deuteronomium 25:5-10  

Dinsdag: Jesaja 54:1-17          

Woensdag: Psalm 72            

Donderdag: Psalm 146 

Vrijdag: Amos 5:10-17   

Zaterdag: Matteüs 7:1-6    

 

     

 

 

Om over na te denken: 

 

 Merk je bij jezelf dat je soms met 

een dubbele moraal leeft? 

 Wat zijn jouw verwachtingen als 

het gaat om het leven met God? 

 

 

 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

 Moest Tamar niet gewoon ge-

duldig wachten tot de HEER  

haar recht deed? 

 Hoe kunnen wij in een wereld  

vol onrecht het verschil maken 

als het gaat om de strijd tegen 

onrecht? 

 


