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KOM, LATEN WIJ AANBIDDEN! 

 

Het kerstverhaal is en blijft een vreemd verhaal. Dat baby’tje in de kribbe is de 

Zoon van God. Dat is toch vreemd?! Jezus kon nog niet eens lopen en praten. En 

dan heb je het over de Zoon van God… De magiërs eren Jezus als koning. Maar 

een koning woont in een paleis en heeft een hofhouding tot zijn beschikking. 

Terwijl Jezus in een gewoon huis woonde in het onbeduidende Betlehem.  “Vrede 

op aarde” zongen de engelen. Maar van die vrede zie je niet veel terug. Kerst is en 

blijft een vreemd verhaal. 

De magiërs eren Jezus als koning terwijl er weinig koninklijks aan Jezus te zien 

was. De magiërs kijken verder dan wat ze zien. Toen Jezus begin dertig was, stierf 

Hij aan het kruis. Het leek of zijn leven mislukt was. Maar de bijbel zegt dat wij 

door zijn sterven gered worden. Ook daarvoor geldt: kijk verder dan wat voor 

ogen is. Het kruis is geen bewijs dat Jezus’ leven mislukt was. Aan het kruis werd 

satan verslagen. Dat is een geloofsuitspraak. Net als dat de erkenning dat Jezus 

koning is. Maar deze geloofsuitspraak is niet uit de lucht gegrepen. Het is ge-

baseerd op wat de bijbel zegt. Het stond al in de sterren geschreven. 

De magiërs uit het oosten waren Babylonische geleerden. Door naar de sterren 

te kijken deden ze allerlei voorspellingen. Ze zagen een ster opgaan en in die tijd 

werd dat gezien als een teken dat er een belangrijk persoon geboren was. De 

magiërs vragen aan Herodes waar de koning geboren is. Deze vraagt het op zijn 

beurt aan de hogepriesters en schriftgeleerden. Die weten het antwoord wel. Het 

staat in hun bijbel: in Betlehem (Micha 5:1). In zijn liefde en genade had God al 

direkt na de zondeval beloofd dat er een Redder zou komen. En alle eeuwen door 

had Hij deze belofte herhaald. De geboorte van Jezus stond geschreven in de 

sterren. 

De magiërs knielen in aanbidding voor Jezus neer. Maar dat deed niet iedereen. 

Herodes wil Jezus juist uit de weg ruimen. Hij heeft het goed begrepen: als Jezus 

koning is dan valt Herodes van zijn troon. Wie knielt voor Jezus weet dat zijn 

eigen ego minder moet worden en dat hij uit liefde moet gaan leven. De 

schriftgeleerden knielden ook niet. Ze verwijzen de magiërs naar Betlehem en 

gaan zelf over tot de orde van de dag.  Wil jij Jezus aanbidden? Of heb je je twijfels 

en weet je het niet zo goed omdat kerst een vreemd verhaal blijft? Kijk daarom 

altijd weer naar de inhoud van het verhaal. Alleen als je daarin Gods liefde en 

genade ziet kun je je eraan overgeven. Alleen als Gods genade een snaar raakt in 

je ziel en je beseft dat het kerstkind je Redder is. Kom, laten wij aanbidden! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Matteüs 2:13-23   

Dinsdag: Lukas 2:1-20   

Woensdag: Micha 5:1-5   

 Donderdag: Galaten 4:1-11   

 Vrijdag: Filippenzen 2:1-18   

Zaterdag: Openbaring 12:1-6  

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe reageer jij op het kerst-

verhaal? Lijk je het meest of de 

magiërs, Herodes of op de hoge-

priesters en schriftgeleerden?  

• In hoeverre is het in je leven van 

alledag terug te zien dat Jezus 

Koning is? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat houdt aanbidding van Jezus 

volgens jou in?  

• In hoeverre raakt het kerst-

verhaal een snaar in je ziel? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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