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Ds. Gertjan van Harten 

(g.v.h@kpnmail.nl) 

WEES STERKER DAN JE LUST! 

 

Lust is net als vuur. Je kunt je er aan warmen, maar je kunt je er ook aan branden. 

Net als David. Hij ziet dat Bathseba mooi is en hij wil maar één ding: seks met 

haar.  Nu zijn we allemaal vatbaar voor lust. Kijk maar naar je eigen hart. Dan 

weet je wat het met je fantasie doet als je een mooie man of mooie vrouw ziet. 

Verlangen naar seksuele bevrediging op zich is niet slecht. Maar het wordt 

gevaarlijk als de lust niet binnen een veilige relatie beleefd wordt. Dan verlaagt 

de lust een ander tot een gebruiksvoorwerp. Zo kijkt David ook naar Bathseba. 

En van het één komt het ander. Dat is een waarschuwing: voed verkeerde 

lustgevoelens niet. Welke websites bezoek je? Welke gevoelens laat je in je hart 

toe en wat doe je ermee? Jezus zegt dat je je oog moet uitrukken als je oog je tot 

zonden verleidt. Je moet je verzetten tegen verkeerde verlangens.  

David zag een mooie vrouw. Zo begint het verhaal. Aan het einde heeft David 

overspel gepleegd en is Uria dood. Het is niet onschuldig om je zomaar over te 

geven aan lust. Lust maakt zoveel kapot.  

David denkt weg te komen met zijn overspel. Uria is dood en Bathseba wordt zijn 

vrouw. Maar in Gods ogen was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. 

(vers 27) Wij kunnen de zonden wel wegpoetsen, maar God vergeet ze niet. God 

haat het wat David had gedaan.  

Nu zul je maar een pornoverslaving hebben en daarmee worstelen. Dan kun je 

van deze preek nog verder in de put raken. Bedenk dan dat pornoverslaving  vaak 

het gevolg is van psychische verwaarlozing in jeugd. Dan moet je niet vermaand, 

maar  bemoedigd worden. Je mag je dan optrekken aan het evangelie van Jezus 

Christus. De tekst laat zien dat je het niet van iemand als David moet verwachten. 

Je moet het van een Ander verwachten. In het geslachtsregister van Jezus staat 

dat Bathseba een stammoeder van Jezus is. (Mat.1:6) Jezus kwam om te sterven 

voor onze zonden. Ook voor onze seksuele zonden. Jezus die kwam om ons ervan 

te bevrijden. Daarmee is Jezus geen wonderdoekje: geloof in Hem en je hebt nooit 

meer last van lust. Maar je mag wel geloven dat zijn Geest je helpt om te vechten 

tegen verkeerde lustgevoelens. En daarbij maakt God ook gebruik van de 

gemeente. We mogen elkaar bemoedigen, helpen en aansporen om goed om te 

gaan met lustgevoelens.  

Wees sterker dan je lust. We zijn er allemaal gevoelig voor. En kunnen er zo 

gemakkelijk aan toegeven. Maar het maakt zoveel kapot. Daarom haat God het en 

wil Hij ons ervan bevrijden. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: 2 Samuël 12:1-15  

Dinsdag: 2 Samuël 2:16-25   

Woensdag: Psalm 51 

 Donderdag: Hooglied 4:1-16  

 Vrijdag: Matteüs 5:27-32   

Zaterdag: 1 Korinte 7:1-16 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Hoe ga jij om met je lust-

gevoelens? 

• In hoeverre ervaar je het daad-

werkelijk dat Jezus je ook van 

verkeerde lustgevoelens wil 

bevrijden? 

 

 

Voor geloofsgesprek: 

 

• Masturberen is een hele goede 

manier om je lustgevoelens te 

kanaliseren. 

• Is onze gemeente een veilige 

plek om hulp te zoeken als je 

moeilijk met je lustgevoelens 

kunt omgaan? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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