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EEN GRAF ALS GLIMP VAN HOOP… 

 

Het verhaal van het teksthoofdstuk is snel verteld. Sara sterft en Abraham koopt 

een graf om zijn vrouw te kunnen begraven. Maar wat moeten wij daar vandaag 

mee? Wat heb jij daaraan? Daarvoor moeten we inzoomen in het verhaal. Sara 

sterft in Kirjat-Arba (vers 2). Deze plaats lag in Kanaän, het land waarvan de 

HEER Abraham had beloofd dat hij en zijn nakomelingen het in bezit zouden 

krijgen. Dat was een mooie belofte, maar wat was die belofte nu waard? Abraham 

zou het hele land krijgen, maar hij bezag niet meer dan een graf. 

Wat heb je aan Gods beloften? Dat is een vraag waarmee je kunt worstelen. God 

heeft beloofd als een goede Vader voor je te zorgen. Maar waarom wordt je dan 

ziek? Of waar was de HEER toen je misbruikt werd? God heeft beloofd goed voor 

je te zorgen. Maar wat zijn die beloften waard? Je kunt teleurgesteld je geloof 

verliezen. 

Dan wil deze geschiedenis van Abraham je bemoedigen. Hebreeën 11:13 zegt 

dat Abraham slechts een glimp te zien kreeg van wat God hem had beloofd. Een 

glimp, dat is een vleugje. Het graf van Sara was het eerste stukje grond dat 

Abraham in bezit kreeg. God komt zijn beloften vroeg of laat echt na!  

Efron verkoopt voor 400 zilverlingen een grot en een stuk land aan Abraham. Dit 

was een belachelijk hoge prijs. Maar Abraham betaalt het zonder af te dingen. Het 

graf was de eerste stap van de vervulling van Gods belofte. De belofte dat 

Abraham en zijn nakomelingen het land zouden krijgen. Daar is een hoge prijs 

voor betaald. En dat verwijst naar Jezus Christus. In Hem zijn al Gods beloften 

vervuld en daar is de hoogst mogelijke prijs voor betaald: het leven van Gods 

Zoon. Hij stierf voor ons en werd begraven. Het graf van Sara verwijst naar Jezus’ 

graf: een graf als glimp van hoop. 

Het lichaam van Sara is tot ontbinding overgegaan. Dat was bij Jezus’ lichaam niet 

zo. Hij stond op uit de dood en verliet het graf. Daarmee werd de dood van zijn 

macht onttroond. En ieder die zich aan Jezus overgeeft mag delen in zijn 

opstanding. Zo is het graf van Jezus een glimp van hoop. Het is een teken van het 

feit dat de dood verslagen is en dat Jezus alles nieuw gaat maken. Daar loopt de 

wereldgeschiedenis op uit. Dat lijkt soms ver weg en daarom geeft God ons als 

bemoediging van tijd tot tijd een glimp te zien. Zie je ze in je eigen leven? Dank 

God ervoor. Maar misschien zie je ze niet. Dan mag je je echt door het 

tekstgedeelte laten bemoedigen. Het herinnert ons aan Gods trouw. Een graf als 

glimp van hoop. We zullen nog veel meer te zien krijgen. 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Genesis 12:1-9 

Dinsdag: Genesis 15:1-9   

Woensdag: Genesis 17:15-27  

 Donderdag: Galaten 3:1-14   

 Vrijdag: Psalm 13 

Zaterdag: Hebreeën 11:8-16 

 

   

Om over na te denken: 

 

• Kun jij in je leven glimpen 

aanwijzen van Gods trouw en 

zorg?   

• In hoeverre put jij hoop uit het 

teken van het lege graf? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat betekent het voor jouw 

leven van alledag dat wij – net 

als Abraham (vers 4) - als 

vreemdeling op aarde leven? 

• In hoeverre vertrouw jij erop dat 

God zijn beloften aan jou ook 

daadwerkelijk vervult? 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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