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GOD LAAT ONS KIEZEN! 

 

Je mag kiezen tussen een enveloppe met 10 miljoen euro en een lege enveloppe. 

Daar hoef je niet lang over na te denkenk. Zo simpel lijkt het in de tekst ook. Mozes 

roept de Israëlieten op om te kiezen voor zegen of voor vloek, voor het leven of 

voor de dood. Dan weet je wel. Mozes geeft ook aan hoe je kiest voor het leven, 

namelijk door God lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te zijn 

(vers 20). En dit kunnen de Israëlieten ook zegt Mozes: Gods geboden zijn niet 

te zwaar en liggen binnen hun bereik. (vers 11) Ook wij worden opgeroepen te 

kiezen. Willen we de HEER wel of niet gehoorzamen? We kunnen allerlei tegen-

werpingen verzinnen, maar we kennen Gods geboden. Het lijkt zo simpel. 

“Gehoorzaam de HEER als je in Kanaän bent,” zegt Mozes, “dan zullen jullie er 

lang leven.” (vers 20) Maar keer op keer bleek dat de Israëlieten het niet konden. 

Denk aan de tijd van de Rechters. En ook in de tijd van de koningen ging het fout. 

Zelfs Salomo was de HEER ontrouw. Dat is bij ons niet anders. We weten wat God 

van ons vraagt: dat we Hem en onze naasten liefhebben. Mozes zegt dat Gods 

geboden niet te zwaar zijn voor ons. (vers 11) Het lijkt zo simpel, Maar het blijkt 

steeds weer onmogelijk. 

Het Oude Testament laat zien dat als het aan ons ligt wij hopeloos verloren zijn. 

Daarom heeft God Jezus naar de wereld gestuurd. Paulus citeert Deutero-

nomium 30 in Romeinen 10. Hij laat daar zien dat niemand de wet kan houden, 

maar dat Christus voor ons de wet vervuld heeft. En dat iedereen die in Hem 

gelooft eeuwig leven heeft. Het evangelie betekent dan ook niet: houd je aan de 

wet en dan is het goed, maar: geloof in Jezus Christus en dan is het goed. Dat is de 

keuze waar wij voor gesteld worden: geloof je wel of niet in Hem? 

Mozes roept het volk op om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. (vers 

20). Dat kunnen we alleen als we God kennen als een liefdevolle Vader en als we 

geleid worden door de Geest van God. Wat is het dan een zegen dat we gedoopt 

zijn in de naam van de Drieenige God. Dat maakt onze doop zo belangrijk. We 

mogen terugvallen op Gods beloften: dat Hij onze Vader is en dat de Geest in ons 

wonen wil. Mozes herinnert het volk eraan dat de HEER Abraham, Isaak en Jakob 

het land Kanaän beloofd heeft. (vers 20) Daar begint het mee: met Gods beloften. 

En dan komen wij in beeld: hoe reageren wij op die beloften? God laat ons kiezen. 

Het lijkt zo simpel. Maar het blijkt onmogelijk. Richt je daarom op Jezus Christus. 

En geef je over aan Hem! 

 

Leesrooster komende week: 

 

Maandag: Deuteronomium 27:1-26   

Dinsdag: Jozua 24:1-15      

Woensdag: Jozua 24:16-28   

Donderdag: Matteüs 11:25-30  

Vrijdag: Romeinen 10:1-21       

Zaterdag: 1 Johannes 4:1-21 

  

   

Om over na te denken: 

 

• Wat roept de tekst bij je op? 

• God  laat ons kiezen. Waar kies 

jij voor? En wat zie je daarvan 

terug in je leven? 

 

 

Punten voor geloofsgesprek: 

 

• Wat kun je  doen om bewust te 

kiezen voor een leven met de 

HEER? 

• Hoe belangrijk vind je het dat je 

gedoopt bent? 

 

 

 

Bij deze preek heb ik ook een 

Podcast gemaakt. Zoeken op 

iTunes, Soundcloud of Spotify 

naar: Preekkast. 
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